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Dag leden, ouders, sympathisanten… 
 
In deze Klepper blikken we nog een keer terug naar ons geweldig 
groot kamp. Het was er natuurlijk weer eentje om nooit meer te 
vergeten. Indianen, cowboys, bandieten… we zagen het allemaal 
in het verre Lo-Reninge. Wij, de leiding, hebben er keihard van 
genoten, dikke, merci aan al onze leden & kookouders!  
 
‘Speelstek, reuzeplek!’ is het nieuwe jaarthema. We kunnen elke 
zondag opnieuw genieten op onze ‘speelstek’. En eerlijk gezegd, 
het is inderdaad een reuzeplek. Elke zondag opnieuw ravotten, 
spelletjes spelen, sjorren, vuur maken… als een echte scouts, wie 
wil dat nu niet?  
 
Jammer genoeg nemen we dit jaar afscheid van enkele kanjers 
van leiding: Karl, Kato VC, Anneleen, Jasper, Daan, Mats, Nick, 
Louis, Paulien, Eva, Louise, Yari, Tom en Sander. We gaan jullie 
allemaal heel hard missen en wensen jullie al het geluk in de 
toekomst.  
 
Maar gelukkig staat de volgende generatie leiding alweer klaar om 
er elke zondag weer een feestje van te maken: Victor, Rik, Axl, 
Milo, Mathijs, Wannes M, Heleen, Vic, Niels, Wannes S. Jullie gaan 
dat geweldig doen!  
 
Dan rest er ons nog één ding te zeggen. Wij kijken er mega hard 
naar uit om opnieuw elke zondag klaar te staan met boordevol 
nieuwe, leuke activiteiten.  
 
Een stevige linker  
 
De vernieuwde groepsleiding  
 
Tiany, Britt en Louis 
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Inschrijvingsprocedure 

De inschrijvingsprocedure is eenvoudig. De leden die vorig jaar 

ingeschreven waren, zullen een mail ontvangen om te betalen.  

Voor de nieuwe leden bestaat het inschrijven uit 3 delen. 

 

1. Gebruiker aanmaken (voor nieuwe leden) 

Vanaf juni 2018 gebruiken wij op onze website een loginsysteem. 

Met dit systeem kunnen wij de privacy waarborgen van onze 

leden in verband met foto’s en gegevens.  

Om een login aan te maken gaat u naar onze website 

‘https://scoutingravels.be’ en klikt u rechts bovenaan op 

‘registreren’. Vul het formulier in en klik op ‘inschrijven’. U 

ontvangt een mailtje om uw gebruiker te bevestigen. 

 
 

2. Leden inschrijven 
Een kind inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar doet u door uzelf 

in te loggen op onze website. Hiervoor moet u reeds een 

gebruikersnaam hebben (zie puntje 1 hierboven).  

 

Eenmaal ingelogd klikt u rechts bovenaan op uw eigen 

emailadres. Klik hierna op ‘lid toevoegen’ en volg de instructies. U 

kan meerdere leden toevoegen onder één gebruiker.  

 

3. Betaling 

Bij een correcte inschrijving ontvangt u een email met duidelijke 

instructies omtrent de betaling. Het lidgeld bedraagt €50,00 en 

dient overgeschreven te worden naar het correcte 

rekeningnummer met de juiste gestructureerde mededeling. 

OPGEPAST! Uw kind is pas verzekerd wanneer zowel 

gegevens als betaling in orde zijn! 
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Uniformverkoop! 
 

 

16 & 23 oktober 

 

Vanaf 17.00u  

 

Kledij kopen/bestellen (voor iedereen!) 

 

 

Zie hieronder de prijzen.  

 
Sjaaltje €5,00 

Hemd Kindermaat: €36,50 
Volwassenmaat: €39,50 

Rok of broek Kindermaat: €36,50 
Volwassenmaat: €43,50 

Trui  
(ook kindermaten!) 

€20,00 

T-shirt  €10,00 

 
Ook tweedehandsartikelen te verkrijgen aan de helft van de 

prijs! 
 

 
Deze tekens zijn te koop op de scouts (zie blz.9 over hoe ze op 

het hemd moeten):  
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Provincieschildje Antwerpen: 0,75 euro  

België en Europa: 0,60 euro  

Vlaamse leeuw: 0,60 euro  

Belofteteken: 0,60 euro  

Internationaal kenteken: 2,75 euro 
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Het volgend kamp is nog ver af maar toch willen we jullie de data 
al even meegeven. 
Nogmaals een dikke merci aan de (groot)ouders die ons voorzien 
hebben van groenten. Deze zijn van pas gekomen. Onze oprechte 
dank!! 
  

Kampdata 2024:  
Kapoenen: 26 t.e.m. 31 juli 
Kw’kes: 24 t.e.m. 31 juli 
Jonggivers: 21 t.e.m. 31 juli 
jins en givers; nog niet bekend  
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De ‘regels’ betreft onze uniformen zijn als volgt:  
Kapoenen en kw’kes dragen een sjaaltje. Vanaf jonggivers komt 
daar ook een hemd bij. Jongere takken mogen, maar moeten 
geen hemd hebben. Daarnaast kan je ook scoutstruien, 
scoutsbroeken en –rokken bestellen op de dagen van de 
uniformverkoop (16 en 23 oktober). 
Een uniform ziet er liefst zo uit:  
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De tekens op het hemd hangen zo:  

 
Kledij bestellen via onze scouts gaat enkel tijdens de 
uniformverkoop. Als u later nog tekens, broeken, rokken, 
hemden,… wil bestellen, kan dat bij Hopper. T-shirts, truien en 
sjaaltjes van scouts Ravels kunnen ENKEL tijdens de 
uniformverkoop (16 en 23 oktober) op de scouts gekocht worden. 
Hopper levert zijn bestellingen gratis bij de Banier (Turnhout). 
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Speelstek, Reuzeplek!: 
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Dit jaar komen we op voor onze omgeving en onze scouteske thuis. 
Zo maken we van elke plek een speelstek! 
 
Scouts en gidsen spelen altijd en overal: binnen, buiten, op 
het water, in het bos, op het plein, alles daartussen of ver 
daarvandaan. Geen vierkante centimeter op ons pad naar 
ontdekking en ontwikkeling laten wij onbespeeld. Tegenwoordig 
staat onze wereldwijde speeltuin regelmatig onder druk. Maar we 
zouden geen gidsen en scouts zijn als we de handen niet uit de 
mouwen van ons hemd zouden steken. Opkomen voor onze 
omgeving en onze scouteske thuis, dat kunnen we, met groot 
plezier en kleine daden. 

Speelplek = een noodzaak! 

Als scouts en gidsen dromen we luidop van speelruimte die veilig 
en duurzaam is. Maar vandaag staat zowel de publieke ruimte als 
onze eigen plek onder hoogspanning: een vervallen lokaal, te 
weinig plaats of een beperkt budget om dingen aan te pakken. 
Daarom durven we als leden en leiding onze toekomstdromen 
uitspreken naar elkaar, naar ouders, naar onze omgeving en naar 
ons lokaal bestuur. Samen slaan we de handen in elkaar om 
zo onze speelruimte te verbeteren, te waarborgen én uit te 
breiden. Want kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om 
speels jong te zijn! 

Overal spelen 

Luid schreeuwend of muisstil, half dromend of net hypergefocust, 
zwaar gecamoufleerd of helemaal opgetogen? De scouts is een plek 
waar we ons al spelend helemaal kunnen uitleven. Of dat nu 
wandelend op tocht, hangend in ons scoutslokaal of dobberend op 
een zelfgemaakt vlot is. We geven leden niet alleen de plek, 
maar ook de ruimte om voluit te experimenteren. En dat mag 
met tuimelen, vallen en weer opstaan, het liefst met wat groen in 
de buurt. Is dat niet meteen voorhanden? Dan trekken we met z’n 
allen naar het stadspark of wippen we enkele tegels om voor nieuw 
groen leven. De natuur is onze troef! 
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Inventief creatief 

In de stad, op het platteland, op een grote speelplaats of een kleine 
wei, elke speelplek kan tot de verbeelding spreken. Is ons 
lokaal verouderd of niet helemaal van ons? Dan dagen we onszelf 
en onze leden uit om anders en creatief te spelen. Een omgevallen 
boomstam vormt al snel het centrum van een gigantisch elfenfort 
en een paadje dat verstopt zit achter een dik bladerdek blijkt de 
doorgang naar een verborgen rijk vol gekke aardmannetjes. Door 
onze fantasie kunnen we ook met minder een pak meer! 

Graag gedaan 

Al spelend zijn we te gast op plaatsen waar ook anderen van 
genieten. We helpen graag zorg te dragen voor die 
omgeving en zijn ons bewust van wat we doen, zonder ons eigen 
scoutsverhaal overboord te gooien. Of we maken er een spel van! 
Wie ruimt na de activiteit het snelst al het spelmateriaal op? Ook 
op ons eigen terrein geven we het goede voorbeeld. Zo tonen we 
onszelf aan elkaar, maar ook aan de buurt. 

Jouw plek 

Een sociale, opvallende vlinder, of iemand die liever in de 
vertrouwde cocon blijft? Elke scout en gids verdient een plekje 
om volledig, veilig en onvoorwaardelijk zichzelf te 
zijn. Ergens waar we kunnen thuiskomen. Dat kan een hoek met 
keiveel kleurrijke knuffels in ons eigen scoutslokaal, maar ook die 
hoge klimboom in het speelbos zijn. Er is ruimte om uit te breken, 
om te botsen en weer verder te gaan. Maar bovenal: om te spelen 
en te zijn. 
 

 
© Scouts & Gidsen Vlaanderen 
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Dit jaar nemen we jammer genoeg afscheid van 14 fantastische 
leiding. Omdat zij allemaal het beste van hunzelf hebben gegeven 
als lid en leiding, vroeg onze Klepper-redactie zich af wat de 
hoogtepunten uit hun scoutscarrière waren en goten we dit samen 
in een leuk massa-interview! Veel leesplezier! 
 
 
 
Anneleen 

Hoe lang was je leiding?  

5 jaar 

Wat is je totem?  
Speelse distelvink 

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Op kamp gaan!! 

Welk kamp gaat jou het meeste 

bijblijven? En waarom? 

Buitenlands kamp met de jins naar 
Griekenland & mijn laatste kamp als 

kapoenenleiding omdat ik toen met mijn 

allerbeste vrienden de leukste herinneringen 
heb gemaakt! 

Welke tak vond je het leukste als lid en als leiding? 

Jins als lid, maar als leiding kan ik niet kiezen. Alle takken hebben 
zo hun charmes  

Wat is je favoriete spel/activiteit?  

Blad steen schaar battle 

Wat ga je het meeste missen? 

De hechte leidingsgroep en alle vrolijke snoetjes op kamp. 

verhalen van op kamp. 
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Karl 

Hoe lang was je leiding? 
5 jaar 

Wat is je totem? 
Wereldwijze klipdas 

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Ik vind het heel moeilijk om iets te kiezen, 

maar als ik toch moet kiezen kies ik de 
vissenactiviteit als jin. 

Welk kamp gaat jou het meeste 

bijblijven? En waarom? 
Jinkamp naar Tsjechië, omdat het een super 

leuke jingroep, leiding en land was 

Welke tak vond je het leukste als lid en als leiding? 
Zowel als Jin als leiding vond ik de jins de leukste tak 

Wat is je favoriete spel/activiteit?  

Het zakkenspel 

Wat ga je het meeste missen? 

ALLES 
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Jasper 

Hoe lang was je leiding?  
5 jaar  

Wat is je totem?  

Doordachte bij 

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Het organiseren en vieren van het vijftig 

jarig bestaan 

Welk kamp gaat jou het meeste 

bijblijven? En waarom? 

Dat is een zeer moeilijke vraag. Elk kamp 
creëert unieke herinneringen voor het 

leven. Ik denk wel dat ik moet kiezen 

tussen mijn 1ste jaar leiding en het 
afgelopen jaar. Het eerste jaar was alles nieuw en dit maakte het 

super plezant en het laatste jaar was de sfeer zeer goed zowel op 
groot kamp als op het jinkamp waar ik eerst zat. Ik denk dat het 

afgelopen kamp juist wint. 

Welke tak vond je het leukste als lid en als leiding? 
Als lid vond ik de activiteiten door het jaar het leukte bij de 

jonggivers, maar de kampen waren het leukste bij de oudere 

takken. Als leiding heb ik nooit een favorieten tak gehad. Ik houd 
juist van de verschillende uitdagingen die elke leeftijd brengt. Dus 

één bepaalde favorieten tak heb ik nooit gehad. 

Wat is je favoriete spel/activiteit?  
Mijn huidige favoriete activiteit is natuurlijk De Rode Letter. Hier kan 

ik mij uren mee amuseren. Op een dichte tweede plaats komt wel 

gekruiste vlaggenroof. 

Wat ga je het meeste missen? 

Ik ga vooral de hechte vriendengroep missen maar ook de drukte 

die er bijkomt kijken. Elke week was er een wel een avontuur te 

beleven. 
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Nick 

Hoe lang was je leiding? 
5 jaar 

Wat is je totem? 

Impulsief nijlpaard 

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Mijn aller leukste scoutsherinneren is toen ik 

jonggiver was en naast dat huisje op kamp 
telkens dammen aan het bouwen waren, en 

sliepen tussen de bomen. En alle geweldige 

feestjes! 

Welk kamp gaat jou het meeste 

bijblijven? En waarom? 

De jinkampen als lid en het kw’kes-kamp als leiding, de 
leidingsgroep was top en het was een speciaal jaar door corona.  

Welke tak vond je het leukste als lid en als leiding? 
de jins als lid door het buitenlands kamp, de kw’kes als leiding en 

voor de leidingsploeg 

Wat is je favoriete spel/activiteit?  
Een bosspel (stratego)   

Wat ga je het meeste missen? 

Het zot doen en nog kunnen spelen ook al ben je geen kind meer en 
alles buiten 14u en 17u, de leiding, de vrijdag- en zaterdagavonden 

de leidingsweekenden en kampen. 
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Kato  

Hoe lang was je leiding?  
Ik was 5 jaar leiding  

Wat is je totem?  

Opgewekte staartmees 

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Te moeilijk om te kiezen, ik heb heel veel 

leuke herinneringen aan de 16 jaar die ik bij 

de scouts geweest ben.  

Welk kamp gaat jou het meeste 

bijblijven? En waarom? 
Het jinkamp naar Griekenland waar we vele 

onvergetelijke avonturen beleefden zoals 

buiten overnachten in een park met zwerfhonden en de nacht 

doorbrengen op een overzetboot op het dek omdat er geen budget 

was om binnen te slapen.  

Welke tak vond je het leukste als lid en als leiding? 

Hmmm, als leiding moeilijk  kiezen tussen givers en jonggivers, als 

lid kies ik voor jins.  

Wat is je favoriete spel/activiteit?  

Pleinspelen, vooral ruwe spelen waar je vuil van wordt zoals onder-

boven en het doorloopspel. Zwemmen vind ik ook altijd top, zowel 

bij vlotten op de vaart als in de zee. 

Wat ga je het meeste missen? 

De leidingsploeg, ik heb me er 5 jaar super mee geamuseerd. Het 

zijn allemaal toppers 😊 
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Mats 

Hoe lang was je leiding?  
5 prachtige jaartjes  

Wat is je totem?  

Beheerste Schildpad 

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Mijn leukste scoutsherinnering is leefweek als 

jin. 

Welk kamp gaat jou het meeste 

bijblijven? En waarom? 

Zowel als leiding als lid vond ik het 
Giverkamp naar Oostenrijk echt zalig omdat 

je daar elke dag actief bezig was met allerlei 

verschillende activiteiten. Van een 2-daagse naar boven op de berg 
om daar dan in een hut te overnachten tot een gaan raften op de 

rivier maar ook de wandelingen met prachtig uitzicht. Het was dan 
als leiding ook tof om dan opnieuw te mogen komen en in hetzelfde 

huisje te kunnen overnachten bracht toch wel veel nostalgie terug 

op. 

Welke tak vond je het leukste als lid en als leiding? 

Als lid vond ik de Jonggivers het leukste omdat dit voor mij het 

meeste omvat wat een echte scout inhoud. Je maakt er je eerste 
vuur en je eerste sjorring maar daarnaast speel je nog steeds veel 

spelletjes en die combinatie vond ik zelf echt top. Als leiding vond ik 

het dan weer het leukste om leiding te zijn van de Givers omdat je 
met die leden een echte band kon opbouwen en je de leden ook 

meer als vrienden kon zien. 

Wat is je favoriete spel/activiteit?  
Ik heb altijd heel graag gesjord, zeker als leiding als je dan mee de 

sjorring kan uitdenken en je je creativiteit wat kan laten gaan en je 

achteraf zot resultaat ziet staan. 

Wat ga je het meeste missen? 

De hechte vriendengroep die de leidingsploeg is. Op de scouts heb ik 

vrienden gemaakt voor het leven en om samen met hun elke keer 
paraat te staan om van de scouts iets moois te maken was 

geweldig. Natuurlijk zie ik deze personen nog altijd dolgraag, toch 

gaat het anders zijn om daar niet meer elke zondag een activiteit 
mee te doen en samen te staan werken op een werkdag. 
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Louis 

Hoe lang was je leiding?  
5 jaar  

Wat is je totem?  

Avontuurlijke steenarend  

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Op jinkamp in Kroatië zwemmen naar een 

eiland en met de jetski terug komen na een 
bijna doods ervaring. 

Welk kamp gaat jou het meeste 

bijblijven? En waarom? 
Giverkamp 2020, omdat wij als lid in 

hetzelfde huisje heb gezeten en het nu heel 

leuk was om datzelfde kamp te beleven als leiding. Samen met heel 
leuke leden. 

Welke tak vond je het leukste als lid en als leiding? 
Givers, zowel als lid als als leiding 

Wat is je favoriete spel/activiteit?  

Verwen je lijf dag 

Wat ga je het meeste missen? 

Het constant bij elkaar zijn 
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Daan  

Hoe lang was je leiding?  
Ik ben 5 jaar leiding geweest en zit al sinds 

de kapoenen bij de scouts. 

Wat is je totem?  

Mijn totem is sfeervolle beloega.  

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Ik heb niet zo zeer een leukste herinnering. 

Ik heb er namelijk zoveel en kan er niet 

goed uit kiezen. Het meest memorabel 

moment als lid was voor mij het stelen van 

de vlag als 1ste jaar jonggiver. We hebben 

toen door de mais moeten sluipen en hebben lang moeten wachten 

voor we de vlag konden stelen. We hebben die avond ook veel 

schrik gehad dat de andere groep ons gezien had en zijn vervolgens 

pijlsnel de mais ingevlucht (met de vlag). Later zijn we ook terug uit 

de mais gekomen om nog wat tenten plat te gooien van de andere 

groep. Vele jaren later kwamen we er achter dat onze leiding op 

datzelfde moment ook de vlag van deze groep wou stelen. Het 

waren hun waarvoor we zoveel schrik hadden en we hebben hier 

achteraf ook nog heel hard om moeten lachen. Als leiding heb ik ook 

veel memorabele momenten meegemaakt, maar die moet je maar is 

komen ontfutselen als je wat ouder bent.  

Welk kamp gaat jou het meeste bijblijven? En waarom? 

Het leukste kamp voor mij was het Oostenrijk kamp als giver. Hier 

hebben we als lid veel stoten uitgehaald en ook de wandelingen 

herinner ik mij nog heel goed. Het hoogtepunt van dit kamp was de 

bergwandeling naar de Hermann von Barth Hütte, welke zich bevond 

op een hoogte van 2131m.  

Welke tak vond je het leukste als lid en als leiding? 

Als lid vond ik de jins het leukste. Je hebt meer vrijheid en je beslist 

zelf over je kamp, geldactiviteiten, zondagactiviteiten, etc. Ook het 

kamp is anders dan alle andere kampen aangezien je in het 

buitenland zit en zelf heel veel kan plannen. Je krijgt er ook een 

totem en dit is iets wat je heel je leven nog gaat herinneren. De 

leukste tak als leiding voor mij is de jonggivers. Als leiding haalde ik 

het meeste voldoening uit het aanleren van bepaalde zaken, zoals 

sjorren, vuur maken, tenten opstellen, koken, etc. Met jonggivers 
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kan je ook al iets ruigere spelletjes spelen en dit is iets wat ik ook 

altijd heel leuk vond. Het kamp is ook iets langer voor de leden en 

hier leer je hun dan ook veel beter kennen.  

Wat is je favoriete spel/activiteit?  

Ik heb twee favoriete spelen. In kleinere groep speel ik het liefst 

Gekruiste Vlaggenroof. Dit spel speel je met iedereen en vereist 

enige intelligentie. Iedereen speelt ook altijd heel goed mee en dat 

maakt het zo leuk. In grote groep (met alle leden en leiding) speel ik 

het liefst Dikke Bertha.  

Wat ga je het meeste missen? 

Het hardste ga ik de kampen missen. Gedurende het kamp maak je 

veel memorabele dingen mee waar je later nog veel aan terug 

denkt. Je leert je medeleiding en -leden hier ook heel goed kennen 

en hier ontstaan vaak de beste vriendschappen!  
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Louise 

Hoe lang was je leiding? 
Ik was 4 jaar leiding  

Wat is je totem? 

Volhardend stokstaartje  

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Mijn leukste scoutsherinnering is op Bultrock 

kamp. Wij gingen als lid tijdens het 
Mariawaken vlaggen stelen en werden midden 

op het scoutsterrein waar we een vlag gingen 

pikken betrapt. Ik denk dat ik nog nooit zo veel 
schrik heb gehad dan toen (een klein beetje 

pipi in de broek)!! ö ja, ik ben ook ooit op 

scoutskamp 2x naar de Gentse feesten geweest! Vond ik ook helemaal 
geweldig!!  

Welk kamp gaat jou het meeste bijblijven? En Waarom?  
Ik heb 3 kampen die me het meeste bij blijven. 2x giverkamp! 1 keer 

als lid: fiets/wandelvakantie in de voeren, met als eindbestemming 

Theux. Giverkamp als leiding (mijn laatste kamp) in Oostenrijk, echt 
zaaaaaalig! & Bultrockkamp vond ik ook geweldig! 

Welke tak vond je het leukste als lid en als leiding?  

Als lid vond ik mijn laatste jaar als Jins het allerleukste! Hecht groepje 
vrienden & een buitenlands kamp naar Bulgarije kon niet beter!! Als 

leiding vond ik kapoenen het leukst! Heb ik dan ook 2 jaar gedaan.  

Wat is je favoriete spel/activiteit?  
Mijn favoriete spel is SOWIESO verkrachtertje en een goei spannend 

nachtspel waar je bij moet sluipen!!  

Wat ga je het meest missen?  
Wat ik het meeste ga missen zijn de gezellige dagen met mijn 

medeleiding en de zomerse namiddagen op de scouts. 
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Paulien  

Hoe lang was je leiding?  
4 ongelofelijk mooie jaren 

Wat is je totem?  

Uitbundige Pauw  

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Kawellenweekend in Kasterlee! 

Griezelweekend met een superspannende 
fakkeltocht, bosspel met pompoenen, soep 

maken met spinnenballetjes en uiteraard 

hebben we ook overheerlijke spaghetti 
bolognaise gegeten!   

Welk kamp gaat jou het meeste 

bijblijven? En waarom? 
Ons laatste jinkamp naar Bulgarije ga ik nooit vergeten! Allemaal 

supermooie herinneringen zoals onze totem uitroepen op een oud 
verlaten monument, onze portefeuille laten pikken, Sunny Beach 

met de heel snelle planga, de tocht naar de 7 meren, onze 

“vergeten” sangria, “boes to Plovdiv” en nog zoveel meer!!!! 

Welke tak vond je het leukste als lid en als leiding? 

Als lid de jins & als leiding de kw’kes!  

Wat is je favoriete spel/activiteit?  
Het zakkenspel! (& ieder ander spel waar je bij kan valsspelen ;)) 

Wat ga je het meeste missen? 

Alle kampen, takweekenden, leidingsweekends, de jinco en uiteraard 
de duizenden telefoontjes van de verhuur ;) 
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Tom 

Hoe lang was je leiding?  
4 jaar  

Wat is je totem?  

Doordachte Saki 

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

50 jarig bestaan, nachtspellen met 

groepsweekend, er zijn er veel  

Welk kamp gaat jou het meeste 

bijblijven? En waarom? 

Fietskamp 2022 naar Frankrijk met de 
givers. Veel gesukkeld maar veel genoten en 

gelachen. 

Welke tak vond je het leukste als lid en als leiding? 
Als lid de jonggivers, als leiding de givers. 

Wat is je favoriete spel/activiteit?  
Enorm grote sjorringen maken (en koken is ook wel tof) 

Wat ga je het meeste missen? 

Het gevoel van helemaal kapot te zijn na een kamp, maar toch niet 
naar huis willen en continu terugdenken aan de stomme grappen en 

verhalen van op kamp. 
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Yari 

Hoe lang was je leiding? 
4 jaar 

Wat is je totem? 
Verrassende stekelstaarteekhoorn 

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Mijn leukste scoutsherrindering… hmm 

moeilijk, maar ik denk toch dat het mijn 
laatste kamp van de Jins als lid was. Je krijgt 

op het einde van het kamp je totem te horen, 

die moet je dan in alle windrichtingen roepen. 
Dat geeft wel echt een kippenvel moment!! 

Welk kamp gaat jou het meeste bijblijven? En waarom? 

Mijn laatste kamp, Oostenrijk was echt zalig! De leuke wandelingen, 
activiteiten zullen me zeker lang bijblijven! En natuurlijk het mooie 

uitzicht zal ik ook niet vergeten! 

Welke tak vond je het leukste als lid en als leiding? 
Als lid vond ik de Jins het leukste, je kon zelf bepalen wat je leuk 

vond! Je kreeg meer verantwoordelijkheid en dat vond ik super fijn! 

Als leiding vind ik Kapoenen toch echt wel een leuke tak! Je kan ze 
altijd wel verrassen met een leuke activiteit en spelen altijd super 

goed mee! 

Wat is je favoriete spel/activiteit?  
Mijn favoriete spel is en blijft toch het zakkenspel! Alleen het winnen 

ervan is moeilijker  

Wat ga je het meeste missen? 
Goh eigenlijk ga ik alles wel echt missen.. de actieve zondag 

namiddagen ga ik toch wel echt missen, de leuke weekenden maar 

vooral het vermoeiende maar ooh zo leuke kamp.. 
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Eva 

Hoe lang was je leiding? 
4 jaar 

Wat is je totem? 
Standvastige chimpansee 

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Wurmwerchter 

Welk kamp gaat jou het meeste 
bijblijven? En waarom? 

Giverkamp omdat we zotte avonturen 

hebben beleeft 😉  

Welke tak vond je het leukste als lid en 
als leiding? 

jins en kw'kes 

Wat is je favoriete spel/activiteit?  
Het slavenspel  

Wat ga je het meeste missen? 

Alle plezante dingen dat we op de scouts deden. 
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Sander 

Hoe lang was je leiding?  
1 jaar  

Wat is je totem?  

Onstuimige brulaap 

Wat is je leukste scoutsherinnering? 

Op stap in Praag (buitenlandskamp) met de 

maten 

Welk kamp gaat jou het meeste 

bijblijven? En waarom? 

Buitenlandskamp in Tsjechië omdat dit kamp 
gewoon bangelijk was. 

Welke tak vond je het leukste als lid en als leiding? 

De leukste tak als lid was jins en als leiding kapoenen 

Wat is je favoriete spel/activiteit?  

Mijn favoriete spel is het zakkenspel 

Wat ga je het meeste missen? 

Ik ga het kamp het meeste missen 
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Kapoenenkamp 2023 

 
 
Dag liefste kapoenen, 
Wij, jullie leiding van vorig scoutsjaar, nog eventjes hier :))  
Eerst en vooral willen we jullie nogmaals bedanken voor  
het afgelopen scoutsjaar, voor alle leuke activiteiten en mooie 
herinneringen!  
En dan natuurlijk niet te vergeten, een super dikke merci voor het 
geweldige kapoenenkamp dat intussen al bijna 2 maanden achter 
de rug is. In deze klepper blikken we nog even terug op de 5 
prachtige dagen die we samen met jullie hebben mogen beleven!  
 

Wij hebben er ten volste van genoten! BEDANKT!!  
 

Dikke knuffel van ons, 
Anneleen, Karl, Sander, Brecht, Lene en Kato  
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woensdag 26 juli 
Op deze dag hebben we allemaal gewacht. Eindelijk vertrekken 
we op kamp. Voor sommigen onder jullie de eerste keer, voor 
sommigen al de tweede keer, maar allemaal bomvol goesting. Het 
was een lange rit naar de kampplaats maar toch zijn we er 
allemaal veilig geraakt. Nadat iedereen een plekje in de tent had 
uitgekozen en volledig geïnstalleerd was, was het al meteen 
etenstijd. De kookouders hadden al lekkere boterhammetjes en 
veel beleg voor jullie klaarstaan. Na het middageten zijn we op 
verkenning gegaan aan de hand van een mega leuk spel. Op deze 
manier konden jullie kennismaken met het kampterrein. Na dit 
spel hebben we ons uitgeleefd in en op de zelf gesjorde saloon. 
De glijbaan ging super snel en was dus erg in trek. In de avond 
verdienden jullie al je eerste veer omdat jullie de heenreis hadden 
getrotseerd zoals echte indianen. Toen was het tijd om naar het 
bedje te gaan zodat jullie uitgerust waren voor de volgende dag. 
 

donderdag 27 juli  
De ochtend begon met veel regen en wind. Daarom speelden we 
wat spelletjes onder de eettent en maakten we er alsnog een 
geslaagde voormiddag van.  
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Normaal gezien stond er voor de namiddag een spannend bosspel 
op de planning maar dit kon helaas niet doorgaan wegens het 
slechte weer. De leiding stak de koppen bij elkaar en kwam met 
een geniale oplossing: ‘we gaan naar een binnenspeeltuin’. 
Niemand was niet enthousiast en zo vertrokken we met onze 
kapoenen naar ‘Conquesta’, een overdekte speeltuin in Ieper.  

 

 

 
‘Conquest’ betekent ‘verovering’ en die naam was zeer 
toepasselijk van de kapoenen veroverden het ganse 
speelparadijs  
→ zie foto’s ;).  
 

Aangekomen op de kampplaats was 
iedereen volledig uitgeleefd. Gelukkig viel 
de avond al gauw zodat onze kapoenen de 
volgende dag er weer uitgerust tegenaan 
konden gaan!  
 

vrijdag 28 juli 
We zijn al in de helft van ons kamp maar 
iedereen had er nog zeer veel zin in. In de 
voormiddag deden we een heleboel 
uitdagende opdrachtjes tijdens het spel 
‘kapoenen tegen opperindiaan’. Onze sterke 
kapoenen duwden zelfs een auto vooruit!  
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In de namiddag was er nog meer 
avontuur gepland. De leiding had 
namelijk een verhaal gehoord dat 
ergens in Lo-Reninge een zotte 
speeltuin verborgen lag. Deze 
kon je enkel vinden door het 
volgen van foto’s. We moesten 
steeds verschillende opdrachtjes 
uitvoeren om de gevonden 
envelop te openen.  

 

Onderweg kwamen we een 
duiventoren tegen. In de toren 
was veel informatie over het 
monument terug te vinden maar 
wat wij het leukst vonden waren de liedjes die je er kon afspelen. 
We hebben met z’n allen de beentjes eens goed losgegooid! Ook 
gingen we boven in de toren eens een kijkje nemen, en rarara 
wat daar zat? Héél veel duiven!! We moesten zelfs opletten dat 
we geen kakje op ons hoofd kregen. ;) 
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zaterdag 29 juli  
Vandaag was het groepsdag! De weergoden waren ons niet 
gunstig gezind maar dat hield ons niet tegen! We begonnen de 
dag met allerlei leuke pleinspelletjes, waar de kapoenen weeral 
hebben laten zien dat zij duidelijk de sterkste tak zijn ;). ‘s 
Middags aten we lekkere boterhammetjes, en daarna was het 
eindelijk zo ver! We vertrokken met z'n allen naar de zee om een 
middag vol plezier te beleven op het strand. De dapperste 
kapoentjes trokken hun zwemkleren aan en gingen voor een toch 
wel frisse duik. We sprongen over de ‘hoge’ golven en we 
bouwden de mooiste zandkastelen.  
De namiddag vloog voorbij en dan was het helaas weer tijd om 
terug te keren. We sloten de dag af met échte scoutsstoemp. Dat 
was weer smullen geblazen!!  
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zondag 30 juli 
Helaas was de laatste dag van ons kamp aangebroken…  
Terwijl de oudere takken ons kampterrein opruimden, speelden 
de kapoenen en de kw’kes nog leuke spelletjes. In de middag 
aten we nog wat overschotjes van de BBQ waarna we nog een 
laatste keer het kamplied zongen terwijl de ouders enthousiast 
toekeken.  
Hierna namen we nog een zotte groepsfoto, we pronkten met 
onze indianentooien met de veren die we elke dag verdiend 
hebben.  
Ten slotte namen we afscheid van elkaar. 
Wat een prachtig kamp! En wat een dappere indianen zijn jullie! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KAPOENEN 

 

  35 

Kleur de tekening in volgens de kleurenlegende. 

bruin = 1           geel = 2        oranje = 3         rood = 4 
wit = 5              zwart = 6      blauw = 7 
 
BRON: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.topkleurplaat.nl%2Fkleuren-op-

nummer%2F%3Ffbclid%3DIwAR1yf7mDkNB7ZjtPNkp4PWMhy4DSeF2N6SC6RATbOC9_EV87i1q4bqUQdEU&h=AT0kxWTD760Xx

vi74vewG4Pm_FnivKxYhMyCOUlDzyLpHSqDzYySkaEg8i8rHbLH5v6rJOuXKIke-fMM3jPhxDGcvWHf8i5kwAAg2D0Wj-

d5e1qTilKxyluXDJQex1iqsQ4BXAZGPvjCs1QvgMU6Yw 
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Leidingsvoorstelling 
Beste kapoentjes en ouders, 
 
Het gloednieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur! Bereid je 
voor op een jaar vol onvergetelijke activiteiten en eindeloos 
plezier! Wij, de nieuwe kapoenenleiding, staan te popelen om 
jullie allemaal terug te zien en nieuwe kapoenen te verwelkomen! 
 
Laten we kort vertellen wat jullie kunnen verwachten van ons 
kapoenenjaar samen: 
 
Iedere zondag (soms ook op vrijdag- of zaterdagavonden) komen 
we van 14u tot 17u samen bij de scoutslokalen voor super leuke 
activiteiten. Wat we die dag precies gaan doen, kan je elke week 
lezen op scoutingravels.be. 
 
Kapoenen zijn tussen 6 en 8 jaar (eerste en tweede leerjaar). Al 
spelenderwijs ontdekken zij wat het is om scouts te zijn. Aan onze 
scoutslokalen zullen we een hele namiddag lang ravotten en veel 
vrienden maken.  
 
Omdat kapoenen nog niet helemaal bekend zijn met de scouts, 
nodigen we jullie graag uit om 2 à 3 namiddagen te komen 
ontdekken of dit iets voor jullie is. Toch is het wel aangeraden om 
je hierna zo snel mogelijk in te schrijven, want anders ben je niet 
verzekerd. 
 
Als jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact opnemen  
met de nieuwe kapoenenleiding. Jullie kunnen onze 
contactgegevens terugvinden op de achterkant van deze Klepper 
en op onze website. 
 
Een stevige linker van jullie gloednieuwe kapoenenleiding, 
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Hier zijn we dan…  
JULLIE NIEUWE LEIDING!!! 
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Naam: Victor  
Leeftijd: 17 jaar 

Totem: Verrassende 
zeeschildpad 
Lievelingseten: 
Pannenkoeken met 
choco 
Lievelingskleur: Blauw 
Hobby’s: Voetbal en 
scouts  
Favoriete mop: Er 
stond eens een man op 
de bus te wachten. Zegt 
de buschauffeur: kom 
van dat dak af! 

 

 

Naam: Axl  
Leeftijd: 17 jaar 

Totem: Genietende 
palmtortel  
Lievelingseten: 
Biefstuk met frietjes 

Lievelingskleur: Groen 

Hobby’s: Scouts  
Favoriete mop: Wat 
krijg je als je een koe op 
een trampoline zet? Een 
milkshake!          
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Naam: Britt  
Leeftijd: 19 jaar 

Totem: Zonnige 
chinchilla  
Lievelingseten: Soep 
van moeke 

Lievelingskleur: Blauw 

Hobby’s: Scouts 
Favoriete mop: 
Waarom lachen 
kabouters als ze 
voetballen? Omdat het 
gras kietelt onder hun 
oksels! 

 

 

 

 

Naam: Merel  
Leeftijd: 21 jaar 

Totem: Vreugdevol 
Sikahert 
Lievelingseten: 
Spaghetti met veel kaas 

Lievelingskleur: 
Oranje  
Hobby’s: Scouts!!! 
Favoriete mop: Twee 
slakken zijn aan het 
wandelen. 'Doei, ik ga 
hier oversteken', zegt 
de een. Zegt de andere: 
'Nee, niet doen! Morgen 
komt de bus!' 
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Naam: Rik  
Leeftijd: 17 jaar 

Totem: Doordachte 
schroefhoorngeit                           

Lievelingseten: 
Lasagne                                       

Lievelingskleur: Blauw 
Hobby’s: Scouts en 
voetbal  
Favoriete mop: Ken je 
de mop van de blinde 
timmerman? Die slaagt 
nergens op!  

  
 

 

 
 
Wij hebben er kei veel zin in! Hopelijk jullie ook! 
 
 
 
PS: ons kapoenenweekend zal doorgaan op 25 en 26 november 
aan onze eigen scoutslokalen. Zet deze data alvast in je agenda 
zodat je het zeker niet mist!
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Het kampverhaal van onze KW’kes 

 

 

Liefste Kawellen, 

 

Wat een kamp! En wat hebben we genoten! 

 

Plein- en bosspelletjes, leuke wandeltochten, zwemmen in de zee, 
één tegen allen, een cowboyquiz, stadsspelletjes, slapen op een 
boerderij, groepsdag aan zee, dansjes en hilarische mopjes op het 
kampvuur ... 

 

Het plezier kon niet op! Wij hebben ons in ieder geval super hard 
geamuseerd! Hieronder vinden jullie nog een kleine terugblik naar 
ons fantastische kamp. 
 

 

 

24 juli 

Nadat jullie je in de tenten hadden 

geïnstalleerd en we de mama’s en 

papa’s hadden uitgezwaaid, doken we 

al meteen in de wereld van het Wilde 

Westen en speelden we 

cowboyspelletjes! Al snel werd het 

duidelijk wie onder ons de snelste, 

sterkste en stoerste cowboy was. ‘s 

Avonds werden jullie vaardigheden nog 

meer op de proef gesteld tijdens de 

enige echte cowboyquiz! Na deze 

onderdompeling in het cowboyleven was het tijd om te gaan 

slapen. Máár niet voor lang, de leiding had nog een legendarisch 

nachtspel voor jullie in petto! Via glow in the dark sticks baanden 

jullie je weg over een parcours met vele obstakels en probeerden 

jullie het kaarsje uit te doven met jullie waterpistool. Wat een 

belevenis! Daarna kroop iedereen moe maar voldaan terug in hun 

bedje.  
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25 juli 

Nadat jullie allemaal uitgerust waren en van een stevig ontbijt 

genoten hadden, besloten we om een spannend "één-tegen-allen" 

spel te spelen. Jippie! 

In de namiddag was het tijd voor een ander avontuur: het 

smokkelspel! We gingen op verplaatsing naar het bos en nadat de 

kampen waren afgebakend, kon het spel beginnen. Jullie 

bedachten de meest creatieve smokkeltechnieken: van in jullie 

haar tot achter jullie riem en zelf tot in jullie sokken toe!  

 

 

26 juli 

Na een lekker ontbijt zijn we 

vertrokken op onze 2 - daagse naar ‘t 

zee’tje. Tijdens onze wandeling 

waagden jullie een eerste poging om 

een slaapplaats te vinden, dit was 

jammer genoeg niet gelukt, maar 

natuurlijk gaven we de hoop nog niet 

op! Vol goede moed zetten we onze 

wandeling verder. Toen we aankwamen bij de zee was het tijd 

voor ons 4 - uurtje. Na deze welverdiende pauze gingen we 

verder met onze zoektocht naar een slaapplaats. Nu hadden we 

gelukkig meer succes, we mochten van een zeer lieve familie in 

hun stal slapen. De kookouders brachten ons avondeten, we 

speelden nog wat leuke spelletjes en toen het tijd was om te gaan 

slapen, stond er ineens een paard in de gang, wat een verhaal!  

  

27 juli 

Vandaag werden we wakker in een heel gezellige paardenstal. De 

kookouders kwamen een heerlijk ontbijtje brengen. Een stevig 

ontbijt konden we gebruiken want we hadden nog een drukke 

planning die dag. Eerst zijn we terug naar Veurne gewandeld en 

daarna hebben we er een stadsspel gespeeld.  
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Het had bijna heel de dag geregend maar dat hield ons niet 

tegen! Na het stadsspel namen we de bus terug naar Lo-Reninge. 

Na het eten pakten we nog snel een douche zodat we voor het 

slapengaan nog leuke fopspelletjes konden spelen. Hierna zijn we 

gaan slapen, iedereen was heel moe van een onvergetelijke 2-

daagse!  

 

 

 

28 juli 

Na een lekker ontbijtje stond ons opnieuw een drukke dag te 

wachten. In de voormiddag speelden we het 60-minuten spel en 

een kwartet. 's Middags kregen jullie lekkere wentelteefjes van 

onze lieve kookouders. In de namiddag zijn we opnieuw naar het 

bos gereden om daar het Grote Cowboyspel te spelen! In de 

avond stond er iets op het programma wat niet mocht ontbreken, 

een macramé-avond! Velen van jullie maakten heel mooie 

armbandjes, sommige meisjes hebben zelfs aan de leiding geleerd 

hoe je nu echt een mooi armbandje maakt, bedankt hiervoor! 

Sommige jongens vonden die macramé maar niets en gingen 

liever wat spelen op het plein ;).  
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29 juli 

Vandaag was het de langverwachte 

groepsdag. De ochtend begon met levendige 

pleinspelletjes te spelen met heel de scouts. 

Na de pleinspelletjes trokken we naar de 

kust, waar de glinsterende zee en het zachte 

zand op ons wachtte. De namiddag aan de 

zee was een spetterend hoogtepunt van de 

dag. 

 

30 juli 

De laatste volledige dag van het kamp hebben we ons bezig 

gehouden met de actjes voor te bereiden zodat iedereen weer een 

fantastische show kon geven op het kampvuur. Het avondeten 

was een overheerlijke bbq van onze kookoudertjes. Tijdens het 

kampvuur hebben we veel leuke dansjes gezien en zelfs de beste 

moppen van sommige jongens gehoord! Uiteraard kregen jullie 

tijdens dit kampvuur ook weer een lekker zakje chips met een 

drankje.  

 

31 juli 

De laatste dag van het kamp was aangebroken, we hielpen 

allemaal met de opruim en aten de restjes van de bbq op. Totdat 

om 13:00u  jullie mama en papa jullie kwamen ophalen. Het 

kamp was weer veeeel te snel voorbij gegaan, maar het was een 

kamp om nooit te vergeten!  

 

Slotwoord: 

Dat is dus zo’n beetje hoe ons fantastische kamp is gelopen. Wij 

kijken er alvast met heel veel weemoed op terug! Wij hebben heel 

hard genoten van het kamp, hopelijk jullie minstens even hard! 

We hopen iedereen op 24 september terug te zien op de eerste 

activiteit… tot dan!  
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Nieuwe leiding 

De vurige 5 

 

 

 

Dag lieve Kw'kes, 

Welkom terug bij de meest vurige scoutsbende van Ravels, de 

Vurige 5! We hebben jullie gemist en staan te popelen om samen 

een gloednieuw en buitengewoon avontuurlijk scoutsjaar te 

beleven. 

Dit jaar belooft werkelijk legendarisch te worden! Bereid je voor 

op te gekke spellen, en een heleboel nieuwe vrienden om mee 

rond te hangen. 

Benieuwd wie jouw fantastische leiding is? Sla dan snel de pagina 

om en leer ons beter kennen! We garanderen dat je niet kunt 

wachten om met ons het scoutsjaar door te brengen. 

Kusjes en knuffels van jullie nieuwe leiding xxx 

P.S.: Hou zeker het weekend van 24 tot en met 26 november vrij. 
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Naam: Stijn Proost 

Totem: Dromerige panda 

Leeftijd: 19 jaar 

Aantal jaar leiding: 2de jaar 

Hobby’s: Scouts 

Lievelingsdrinken: Ice tea 

Lievelingseten: Pannenkoeken 

Levensmotto: Leer van gisteren, 
leef vandaag, hoop 
voor morgen 

 

 

 

 

Naam: Milo Schellekens            

Totem: Volhardde nandoe 

Leeftijd: 17 jaar 

Aantal jaar 
leiding: 

1ste jaar 

Hobby’s: Scouts, zweefvliegen 

Lievelingsdrinke
n: 

Fanta 

Lievelingseten: Spaghetti 

Levensmotto: De beste manier om 
de toekomst te 
voorspellen is hem zelf 
creëren. 
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Naam: Mathijs Adriaensen 

Totem: Bruisende kwikstaart 

Leeftijd: 17 jaar 

Aantal jaar leiding: 1ste jaar 

Hobby’s: Scouts 

Lievelingsdrinken: Chocolademelk 

Lievelingseten: Pizza 

Levensmotto: Kijk niet terug naar 
de teleurstelling van 
gisteren, maar leef 
met de dromen van 
morgen. 

Naam: Ferre Van Ginhoven 

Totem: Avontuurlijke 
slingeraap 

Aantal jaar leiding: 2de jaar 

Leeftijd: 19 jaar 

Hobby’s: Scouts 

Lievelingsdrinken: Ice tea green 

Lievelingseten: Frietjes 

Levensmotto: Als het leven je 
uitdaagt met 
tegenslagen, daag 
jezelf dan uit om 
sterker te worden. 



 KWKES 

 

  49 

 

     Naam: Wannes Meijvis 

Totem: Ondeugend 
bergschaap 

Aantal jaar leiding: 1ste jaar 

Leeftijd: 17 jaar 

Hobby’s: Scouts, terraske doen 

Lievelingsdrinken: Ice tea groen 

Lievelingseten: Pizza 

Levensmotto: Pluk de dag, maar 
laat ook nog iets voor 
morgen over. 
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Jonggiverkamp 
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It's-a-me, Mario! Of beter gezegd it’s us, de nieuwe 

jonggiverleiding. Wij kijken er alvast heel hard naar uit om met 

jullie dit scoutsjaar de leukste, zotste en coolste activiteiten te 

doen. Wij gaan er alles aan doen om dit scoutsjaar onvergetelijk 

te maken. Om jullie leiding al een beetje beter te leren kennen, 

vind je hieronder een korte voorstelling.  

  

Naam: Toad 

Bijnaam: Tiany 

Favoriete eten: pasta 
Favoriete spel: Mario bros  

Favoriete planeet: Pluto 
Hobby's: scouts en voetbal 

Quote: Als het leven je laat  

struikelen, maak er dan een 

salto van. 

Naam: Mario 

Bijnaam: Christophe 

Favoriete eten: Bollen 
met krieken  

Favoriete spel: Mario vs 
Donkey Kong (dsi)  

Favoriete Planeet: Aarde  
Hobby: scouts 

Quote: Je weet pas wat een 
moment je waard was 

wanneer het een herinnering 
wordt. 
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Naam: Bowser 
Bijnaam: Vic 

Favoriete eten: kip 
Favoriete spel: Mario kart 

Favoriete planeet: Uranus 
Hobby’s: scouts en kickbox 

Quote: Er is geen 
oprechtere liefde dan liefde 

voor lekker eten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Princess Peach  
Bijnaam: Heleen 

Favoriete eten: sushi 

Favoriete spel: alle Mario 
spelletjes  

Favoriete planeet: Venus  
Hobby’s: scouts!!! 

Quote: Volg je hart, want 
dat klopt altijd. 
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Naam: Wario 

Bijnaam: Niels  

Favoriete eten: biefstuk  
Favoriete spel: Mario bros  

Favoriete planeet: Mars  
Hobby’s: scouts en voetbal  

Quote: Een test kan je inhalen, 
een scoutsactiviteit niet. 

Naam: Waluigi  

Bijnaam: Wannes  
Favoriete eten: pizza bbq 

chicken  
Favoriete spel: Mario Kart 

Favoriete planeet: Jupiter 
Hobby’s: scouts en voetbal  

Quote: Als je problemen 
hebt, drink dan oploskoffie. 
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Dag givertjes! 
Wat een fantastisch jaar en kamp hebben 
wij erop zitten! Wij willen jullie dan ook 
graag bedanken voor de leuke 
herinneringen die we hebben kunnen 
maken als groep. Hopelijk hebben jullie 
er even hard van genoten als wij! Om 
deze supermegavette herinneringen 
zeker niet te vergeten, lijsten wij hier nog 
eens graag de hoogtepunten van ons 
kamp op. Veel leesplezier!!  
Eva, Louise, Yari en Merel OUT! xoxo 
 
Dag 1 
De eerste dag van ons kamp begon al vroeg in de ochtend op het 
kerkplein. Nadat jullie afscheid genomen hadden van de mama’s 
en papa’s vertrokken we met z’n alle richting het verre Oostenrijk. 
We spendeerden onze eerste dag dan ook grotendeels in de bus, 
die we deelden met een groepje wansmakelijke boeren van KLJ 
Hamont (no offense of hoe jullie het zeggen ‘maar geen haat’). 
Eenmaal bij ons huisje in Oostenrijk aangekomen, konden we de 
kamers verdelen en onze eerste avondmaal nuttigen: overheerlijke 
Oostenrijkse hotdogs! We eindigde de avond met enkele potjes 
weerwolven en sloten daarna onze oogjes. Maar daar dachten de 
jongens toch anders over. Zij slopen die nacht stiekem het huisje 
uit om te gaan pintelieren in een lokale pub… 
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Dag 2 
Op onze 2de dag stond er niet al te 
veel op de planning. We speelden 
enkele spelletjes Kubb, de jongens 
hingen hun hangmatten op en we 
maakten een wandeling om de 
omgeving wat te verkennen, met 
een tussenstop aan de Lech. Het 
absolute hoogtepunt van deze dag 
was ons bezoekje naar de winkel 
waar iedereen zijn voorraad chips, 
snoep, koeken en frisdrank kon 
inslaan. Als straf voor hun uitstap 
van die nacht, mochten de jongens 

met onze zware boodschappen sleuren 😊 (toch handig zo’n stoute 

givers) 
 
Dag 3 
De ochtend van dag 3 begon met een stralende zon. Ideaal voor 
onze eerste echte instapwandeling dus!!! Na een stevig ontbijt 
pakten we onze rugzakken en begonnen we aan een tocht door 
grotten en tunnels. De wandeling begon met een stevige klim, die 
behoorlijk vermoeiend was. Maar we lieten ons niet ontmoedigen, 
want boven in de bergen stond een berghut op ons te wachten. We 
bestelden er lekkere frisdrankjes en genoten van het uitzicht. De 
koude drankjes gaven ons nieuwe energie voor de terugweg en 
gelukkig was die een stuk makkelijker, want deze ging bergaf!!  
Eenmaal terug in ons gezellige stulpje, werden jullie weer verwend 
met een heerlijk avondmaal. Hierdoor was de vermoeidheid van de 
wandeling snel vergeten! En de avond was nog jong, want wij 
hadden nog een verrassing voor jullie in petto…Elke en Christophe 
van JEKA hadden ons namelijk warm gemaakt voor een dorsfeestje 

in Bach met livemuziek van de lokale fanfare! 😉 Wij zorgde zeker 

voor de nodige sfeer op het feest en sommige givers waagden zich 
aan hun eerste Oostenrijkse pintjes en radlers.  
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Dag 4 
Onze bestemming voor dag 4 was Elbigenalp, waar we allemaal een 
ritje maakten op de rodelbaan van de Wally Blitz. Nadien begaven 
we ons naar het centrum van Elbigenalp voor een leuk dorpsspel. 
In groepjes gingen onze givers op pad om verschillende opdrachten 
te volbrengen. Zo moesten ze de mysterieuze ondergrondse kelder 
met skeletten vinden, een foto nemen in traditionele Oostenrijkse 
kledij…Enkelen onder jullie hadden zelfs het geweldige idee om een 
Belgische vlag te stelen die ergens in het dorp was opgehangen (of 
kunnen we beter zeggen “terug halen wat van ons is”). Die hebben 
we vervolgens trots opgehangen aan ons JEKAhuisje.  
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Dag 5 
Op dag 5 begonnen we aan  onze route naar 
de Hermann-von-Barth-Hütte. Al voor de 
middag kwamen we aan bij de eerste hut. 
Dat betekende dat we al in de helft waren! 
We beslisten om nog niet te lunchen, maar 
nog even door te gaan, want wij dachten 
natuurlijk dat we er al bijna waren. Jeka had 
ons verteld dat het laatste stuk flink 
klauteren was. Dat hadden we toch een 
beetje onderschat… Na lang klauteren 
(maar echt laaaaaang), zagen (maar echt 
zaaaaagen) en zweten (maar echt 
zweeeeeeten), kwamen we aan in de hut!  
Even installeren; trekkersrugzakken wegzetten, warme kleren 
aan,… was het tijd om spaghetti te gaan eten. Daar hadden we 
allemaal super veel zin in en keken we ook al een hele wandelroute 
naar uit. Viel dat toch eens tegen dat in het budget van Jeka geen 
gehakt zit.. Ne veggie spaghetti voor ons allemaal. =(( 
 
Dag 6  
Na ons luxe-ontbijt (NOT) vertrokken we terug naar Bach. Moesten 
we ons eigen vuilnis nog mee naar beneden nemen ook!! (raad wie 
dit stuk geschreven heeft :p) Het steile stuk waar we 100 jaar over 
gedaan hebben om boven te geraken, gingen we in no time naar 
beneden. Zo snel, dat we beslist hebben om nog een lusje bij aan 
te doen. Net voor aankomst besliste Kaat nog in de rapte om een 
vlag te pikken!  
Na zo’n stevige tweedaagse hebben we in de avond niet veel meer 
gedaan. Even ontspannen, gechilliewillied en een gezellige avond 
gehouden.   
 
Dag 7 
Op dag 7 gingen we raften en onze planning hield er geen rekening 
mee dat het maar 13 graden ging worden!! Waterpak aan, bottinne 
aan, helm op en GAAN. De Lech stond hevig omdat het de voorbije 
dagen zo gestormd en geregend had. Gelukkig hadden we een gids 
bij die ons kon helpen (en die eigenlijk bijna alles deed).  
MEEEROL, MEEEEEEEEEEEEROL, MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEROL 
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Dag 8 
Op dag 8 besloten we om naar de Holzgauer hangbrug te gaan. 
Niet iedereen had zin in de wandeling, maar uiteindelijk zijn we 
toch met de nodige moed vertrokken. Bij de start van de wandeling 
kwamen we Elke en Christoph tegen. Zij vertelden ons dat er iets 
verder op deze route een cafeetje was en plots groeide het 
enthousiasme! Na een dik half uur kwamen we aan bij de brug. Wat 
een viewke was dat seg!!!! We besloten na een photoshoot verder 
te gaan naar het cafeetje. Na een tijd 
wandelen kwamen we aan en oh nee 
‘dikke lala’ da café was niet open, dan 

maar terug naar huis ☹ Oh ja en nog 

eens een grote voorraad chips en snoep 
inslaan, belangrijk!  
In de avond speelden we verstoppertje 
in het donker. Dit vond iedereen super 
leuk. De ene was al beter in verstoppen 
dan de andere. Sommige kwamen zelfs 
op mega creatieve verstopplaatsen. 
Zoals Vic in de kleinste kast van heel het 
huis. 
 
Dag 9 
Vandaag is het een drukke dag, met een heel strakke planning. We 
vertrokken vroeg naar de bushalte zodat we zeker genoeg tijd 
zouden hebben om de Jöchelspitze te beklimmen…maar het liep 
even anders dan verwacht, want de bus kwam en wij stonden 
allemaal braaf klaar. Rijdt die bus gewoon door…heel de planning 
om zeep!  
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Maar we waren natuurlijk op wandelkamp, dus we vertrokken dan 
maar te voet naar de lift. Dit betekende jammer genoeg ook dat 

we de Jöchelspitze eigenlijk niet meer konden beklimmen ☹ Na 

heel wat stappen, kwamen we aan bij de lift. Hierna besloten we 
dat we alvast naar het eerste kruis zouden wandelen want dit paste 
wel in de planning. Maar sommige konden er niet genoeg van 
krijgen en wouden wel tot aan de top geraken. Dit moest binnen 
de 3u??!! gebeuren.. we hadden onze twijfels want Jeka vertelde 
ons dat het wel echt zwaar ging zijn. Een klein groepje besloot toch 
om dit te proberen. Het was zwaar, maar het was zeker de moeite! 
Jaja we zijn boven geraakt op 1,5u tijd en het uitzicht was 
geweldig! We moesten snel terug naar beneden om de bus te halen, 
dus wij besloten om naar beneden te rennen, en zaten uiteindelijk 
helemaal bezweet in de lift! Deze keer konden we wel bij op de bus 
en de buschauffeur had zich ook geëxcuseerd voor het doorrijden 

in de ochtend 😉. We kwamen terug in ons huisje waar iedereen 

zich snel opfriste en de leiding het eten klaarmaakte. Alles snel snel 
opeten en we konden de bus weer nemen naar het karabijnschieten 
(dat gewoon in de kelder van het gemeentehuis bleek te zijn). Toen 
we eraan begonnen, hadden we door dat we wel wat talenten 
hadden (you could kill someone!). Na het karabijnschieten gingen 
we naar de beruchte “PUB”, waar de jongens zich al helemaal thuis 
voelde . Hierna gingen we terug naar huis en kroop iedereen 
braaf in bed, allee dat dachten we toch..  
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Dag 10 
De leiding was net wakker 
wanneer we zagen dat heel de 
gang vol met vlaggen was 
versierd. De leden lagen nog in 
hun bedje en we hoorden plots 
iemand beneden. Wij dachten 
dat we weer bezoek hadden 
van Elke en Christophe, 
waardoor Yari en Merel als 
zotten de vlaggen begonnen te 
verstoppen. En maar goed ook! 
Plots stonden er 2 politie mannen voor ons. Wij wisten niet wat ons 
overkwam. Zij vroegen in hun beste Engels (NOT) waar dat de 
jongens lagen. (Where are the boys and who is the chef?). Iedereen 
moest meteen uit hun bed en mee naar beneden komen. De politie 
mannen vroegen alle vlaggen terug die ze die nacht gestolen 
hadden. (Which one?) Iedereen begon met knikkende knietjes 
vlaggen te verzamelen. Er bleven steeds meer vlaggen op de stapel 
komen. De politie mannen konden hun ogen niet geloven. Ze 
hadden ook niet verwacht dat meisjes dit ook konden, want de 
buurtbewoners hadden die nacht enkel 5 jongens gezien. Na een 
lang gesprek met de politie (dat telkens terug kwam op 1 specifieke 
biervlag?!?) gingen onze givers alle vlaggen lief terug geven aan 
hun eigenaars. Helaas hing daar wel een prijskaartje van 280 euro 
aan vast. De politie kwam nogmaals terug, want er bleef toch 1 
mysterie bestaan: waar was de biervlag die ook die nacht gestolen 
was? Niemand kon hier antwoord op geven… 
De overige givers die niet mee waren gegaan tijdens het nachtelijke 
avontuurtje, konden samen met ons genieten van het luxe restjes-
ontbijt. Omdat alle vlaggen moesten worden teruggegeven, konden 

we helaas niet meer gaan zwemmen ☹. We hebben later op de 

dag het hele huis gekuist en natuurlijk een voorraad chips en snoep 
voor op de bus gehaald. Toen kwam de bus eraan en moesten we 
afscheid nemen van het mooie Oostenrijk.  
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Dag 11 
Na een lange nacht in de bus met onze boertige KLJ reizigers, 
waren we in de vroege uurtjes aangekomen in Antwerpen. We 
konden hier de eerste trein nemen richting ons groot kamp in Lo-
Reninge. We zaten allemaal op de trein en hoorden plots iemand 
roepen. ‘HELP ME HELP ME’. We keken rond met onze slaperige 
koppekes en hoorden opnieuw ‘HELP MIJJ’. Enkele seconden later 
stapte er een vrouw op de trein met de hulp van Vic. Zij schreeuwde 
al hijgend ‘KLOTE SPOOR 8!!’. Dit hijgen ging nog zo’n 5 minuten 
door en de trein vertrok. Op groot kamp pakten we onze spullen 
terug uit en gooiden onze tenten op. Later speelden we nog 
massaspelen in de regen. Daarna konden we lekker uitwaaien aan 
de zee. Wat een top dag! 
 
Dag 12 
Vandaag is het alweer de laatste dag, en wat ging het toch weer 
ongelooflijk snel. De laatste dag, dus dat betekent natuurlijk 
KAMPVUUR! We hadden al wel enkele ideetjes wat we wilden doen. 
We gingen zelf een liedje maken, op het nummer van Pommelien 
Thijs: Erop Of Eronder. Nu nog even oefenen en dan ging het 
helemaal goedkomen! Na de overheerlijke bbq was het dan zo ver. 
We hebben samen SUPER MOOI gezongen! Hieronder kunnen jullie 
het liedje nog eens lezen, voor moest je ons niet verstaan hebben 
(oeps).  
 
We waren deze week in Oostenrijk  
Niet dat Kaat het wou.  
We zaten met de boeren in de bus  
En die waren grauw  
 
5 signalen om te achterhalen  
Waar de Pub in Lechtal ligt  
Toen hebben we gewandeld naar een berghut  
Waar een berggeit zit  
 
Elke keer kwam de vraag  
Hoe doet Elke der haar  
We weten het niet  
Dus blijven we raden  
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(Refrein)  
Bergop bergaf door en door  
Naar de jöchelspitze, super hoog  
Is het beter hier of beter in Tirooooool?  
 
Omhoog, omlaag in de Wallyblitz  
Wie gaat het snelst? wie krijst het uit?  
Is het beter hier of beter in Tirooooool?  
 
Al onze krachten ingezet, maar het ging niet gouw.  
Volgens de baas in de berghut, is de vuilzak voor jou.  
Met andere woorden, we waren niet blij en hij wist wat ze zei!   
Dan zijn we gaan raften in de Lech, met wat regen erbij.  
Want elke keer als we vroegen: can we swim now.  
Zei hij niet veel, enkel nooooo not now! (No not now)  
 
Bergop bergaf door en door Naar de hangbrug, super hoog!  
Is het beter hier of beter in Tirooooool?  
Schieten schieten, bij den Tony  
Lena heeft een mini pony  
De flikken staan hier, maar wij willen nu gaaaaan.  
 
Geef ons die vlaggen nu terug  
Which one ?  
Which one?  
Want Kaat heeft een dure boet  
Een dure boet 
Een dure boet  
Hoe lossen we dit op!  
Blijf van de jongens af 
Blijf van de jongens af  
Help mij!  
Klote spoor 8 
Klote spoor 8  
 
Berg op berg af, door en door  
We hebben heel de winkel leeg geroofd  
Is het chips of is het chocolaaa  
Ons kamp in tirol, was ongewoon  
Van speed daten tot verstoppertje  
Ons kamp was het beste, maar geen haaaaaaaaat 
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En SURPRISE!!!! Wij wisten natuurlijk wel waar die biervlag was!  
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Dag iedereen,  
Hier zijn we dan!!  
Jullie nieuwe leiding voor dit scoutsjaar :D 

Wij hebben er alvast héél veel zin in om er met jullie een 
geweldige tijd van te maken!  
Houd jullie klaar voor een zot jaar rijkelijk gevuld met plezier! 
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GOLDBAND 

 

Milo Driessens 
 

Naam: Kato  
 

Leeftijd: 21 jaar 
 

Relatiestatus:  
wanted by many, taking by none, 
looking at some, waiting for the 
one 
 

Lievelingssong:  
Witte Was - Goldband 

Hét debuut van Goldband en een 
ode aan het einde van elke mooie 
zomer.  
 

Favoriete openingszin:  
Dit is mijn afspeellijst op Spotify, 
enkel uw nummer ontbreekt nog. 
 

Karel Gerlach  
 
Naam: Wout 
 

Leeftijd: 19 jaar 
 

Relatiestatus:  
Tafel alleen, drank voor twee 
 

Lievelingssong:  
Uber Uber - Goldband 

Het makkelijke is dat je altijd thuis 
geraakt. 
 

Favoriete openingszin:  
Mag ik uw nummer? Ben de mijne 
namelijk kwijt. ;) 
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Boaz Kok 

 

 

Naam: Brecht 

 

Leeftijd: 19 jaar 
 

Relatiestatus: Bro’s before hoe’s 

 

Lievelingssong:  

De langste nacht - Goldband 

Omdat je me altijd mag bellen 

voor een lange nacht uitgaan. 

 

Favoriete openingszin:  
Geloof jij in liefde op het eerste 

gezicht of zal ik nog eens 

voorbijlopen? 
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Omdat wij zo goed kunnen dichten, 

zullen wij jullie alvast even inlichten. 

We zetten het nieuwe jaar weer in, 

met veel enthousiasme  
en zin!  

Dit jaar wordt een knaller van formaat, 

dus zorg dat je er elke zondag staat!  
  

giverleiding out  

 
 
 
 

  
PS: van 24 tot 26 november gaan wij op giverweekend, dus 
schrijf deze data alvast in je agenda!
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Dagdag, met de jins zijn we deze zomer met het vliegmachien 
naar Hongarije getrokken. Met de rugzak volgeladen begon ons 
avontuur van 11 leden en 3 leiding op een vroege ochtend op het 
kerkplein. Dit onvergetelijke avontuur hebben we helemaal 
uitgeschreven in ons dagboek zodat iedereen kan meegenieten.  
 
Dag 1 
Op een vroege dinsdag ochtend, toen iedereen nog sliep, 
vertrokken we richting Hongarije. Iedereen stond te popelen om te 
vertrekken richting Charleroi met hulp van onze super lieve ouders. 
Nog snel een groepsfoto met de kerk en we vlogen er van door. Na 
een rit van 2 uurtjes kwamen we aan op het vliegveld. Na verdachte 
activiteiten van Rik en een ritje op/in lightning mcqueen begonnen 
we met het inchecken. De volgende lijn was de security, dit ging 
niet zo soepel. Toen vond Vic nog een verloren golfbal en 
reflexspray in zijn rugzak en Mathijs nog een chocomel, die hij 
moest afgeven. Een paar uur en pilsjes verder mogen we eindelijk 
de oscar oscar jankie tankie klaar voor vertrek. Na een half uur 
wachten in de rij konden we eindelijk via de chachi trap in het 
woezivliegtuig stappen. De vlieger begon stilaan vol te geraken en 
de stewardess begon met geven van de instructies in een taal die 
wij niet verstaan (geen Bels). Na een paar dutjes kwamen we aan 
in het mooie Boedapest. Toen we uit het vliegtuig kwamen, namen 
we de bus naar het centrum van Boedapest.  We wandelden naar 
de Decathlon voor een gasfles die er jammer genoeg niet was. Toen 
wandelden we naar het station voor de trein richting Eger. Dit bleek 
het foute station te zijn dus pakten we de metro naar een ander 
station. Omdat Jasper en Paulien treuzelden met de tickets, hadden 
we de trein gemist. Na een uur wachten op de volgende trein 
konden we eindelijk opstappen. Tijdens de rit van 3 uur hebben we 
veel gepresident. Op het spoor van Eger zijn we doorgelopen naar 
de Spar voor wat eten en drinken. Daarna zijn we doorgelopen naar 
de camping waar we onze tenten en hangmatten hebben opgesteld. 
Aangezien we geen gasflessen hadden, gingen we op restaurant. 
Na een stevige maaltijd en vettig lokaal bier gingen we richting een 
parkje. Daar was Wannes M. de paljas aan het uithangen. Later de 
avond waren we begonnen aan het totemiseren. Hierna kropen we 
in onze mand.  
Liefs Axl en Vic 
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Nieuwe Jinleiding 
 

 
 
 
 
 
 

 
Welkom, welkom bij de 3 biggetjes!  

Welkom, welkom wat hebben we plezier! 
 
 
Er waren eens 3 biggetjes genaamd Knirri, Knarri en Knorri. Ze 
leefden in het pittoreske dorpje Ravels en hadden het er enorm 
naar hun zin. Op een zonnige namiddag zaten ze gezellig ijsjes te 
eten bij den Papaoutai en vielen de drie lekkere dieren meteen in 
het vizier van grote boze Gert. Nadat de buikjes van de biggetjes 
gevuld waren, keerden ze nietsvermoedend terug naar hun huisje 
van stro op de boerderij van boer Koerel. Grote boze Gert had wel 
zin in een lekker spekske en besloot de biggetjes te stalken. Hij 
nam wel liefst 1000 foto’s per dag van de lekkere dieren en postte 
deze ook meteen op Facebook om zijn vrienden jaloers te maken 
met wat voor lekkers hij wel niet op het oog had.  
 
Toen was het tijd voor actie, grote boze Gert nam eens diep adem 
en blies moeiteloos het strooien huisje omver. De drie biggetjes 
verschoten enorm en zetten het meteen op een snelle looppas, 
behalve Knorri, hij had wat last van zijn conditie. Nadat ook hij op 
het nippertje kon ontsnappen van grote boze Gert, vluchtten de 
drie vrienden naar een houten huisje genaamd ‘de Bolshut’. Boer 
Koerel had hen namelijk verzekerd dat het huisje best stevig was 
en dat hij er vroeger namelijk graag vertoefde. Nadat ze bekomen 
waren van de helse vluchtpoging deden Knirri, Knarri en Knorri een 
vreugdedansje en daarna gingen ze lekker knorren. Grote boze 
Gert bleef echter niet bij de pakken zitten want zijn maag begon 
steeds harder te rommelen en besloot het huisje nogmaals omver 
te blazen.  
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Hij nam een diepe adem en blies zo hard hij kon maar er gebeurde 
niks. Bij zijn tweede poging begon het houten huisje te wankelen 
en na 3 keer hard blazen viel het houten huisje uit elkaar.  
 
Weer moesten de biggetjes het op een loopje zetten. Niet veel 
verder van de Bolshut zagen ze een gebouw van steen genaamd 
‘Revalidatiecentrum Jinco’. Dit klonk als muziek in hun oren want 
ze moesten natuurlijk even bekomen van al die sprintjes. Al snel 
werden Knirri, Knarri en Knorri verliefd op het mooie interieur. Ze 
besloten een danske te placeren op de dansvloer en daarna een 
drankje te nuttigen aan de bar! Wat een droomhuis! Grote boze 
Gert was heel gefrustreerd en vooral heel hongerig. Nu was het 
echt tijd om zijn slag te slaan. Hij blies en blies opnieuw maar er 
gebeurde niks. Na 20 keer blazen viel hij achterover van 
vermoeidheid. Onze geliefde Jinco hield natuurlijk nog steeds stand 
en Knirri, Knarri en Knorri besloten een house-warming te 
organiseren! Ze nodigen alle lieve Jinnetjes uit, tot snel!  
 
Xoxo    
Knirri, Knarri en Knorri 

 
 
 
 
 
 



 JINS 

 

  94 

Heeeyy Jinnetjes, 
 
Zo zo, het nieuwe jaar is bij deze weer van start gegaan en na al 
jullie inspanningen om te weten te komen wie jullie leiding is, 
zullen we nog een aantal van onze diepste geheimen blootleggen. 
Het is namelijk zo dat er nog heel wat nieuwtjes te 
ontdekken zijn over Knirri, Knarri en Knorri!  
 
Wij hebben alvast mega veel zin in het komende Scoutsjaar!!  
 
Naam: Lene Knirri Dierckx 
Leeftijd: 245 maanden  
Totem: Zachtaardige blauwe draak 
Aantal jaren leiding: 3 jaren kort 
Favoriete plaats om te chillen: in de stal  
Lievelingseten: gehaktballen met krieken  
Lievelingsdrankje: passievrucht mojito van 
de Papaoutai  
 
 

 
Naam: Fien Knarri Claessen 
Leeftijd: 245 maanden  
Totem: Behulpzame lassie 
Aantal jaren leiding: 3 jaren kort 
Favoriete plaats om te chillen: In de wei op 
een zonnige dag 
Lievelingseten: Sushi 
Lievelingsdrankje: Een Aperolleke   
 
 
Naam: Yannick Knorri van Bavel 
Leeftijd: 257 maanden  
Totem: Sfeervolle wasbeer 
Aantal jaren leiding: 5 jaren kort 
Favoriete plaats om te chillen: In mijn 
modderbadje 
Lievelingseten: Noodles met smeltkaas 
Lievelingsdrankje: Scouts Radler 
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Beste klepperlezers, wisten jullie al dat… 
 

 … er meer vliegtuigen in de zee zijn dan onderzeeërs in de 

lucht? 

 … de zomerbar dit jaar een groot succes was? 

 … het meervoud van cactus ‘cacti’ is?  

 … alle nieuwe kapoenenleidingen blonde haren hebben? 

 … de olifant het enige dier is dat niet kan springen?  

 … wij dit jaar 10 fantastisch leuke nieuwe leiding hebben, 

namelijk: Axl, Rik, Victor, Mathijs, Wannes, Wannes, Milo, 

Niels, Heleen en Vic?  

 … de givers het lokale nieuws hebben gehaald in Tirol? 

 … Britt en Tiany de nieuwe hoofdleidingen zijn?  

 … alleen vrouwelijke muggen steken?  

 … de jins het minder droog hielden ’s nachts dan de 

kapoenen? 

 … dolfijnen en walvissen met één oog open slapen? 

 … kapoentjes gemiddeld tot wel 400 vragen per dag stellen? 

 … plassen onder de douche je jaarlijks zo’n 4400 liter water 

bespaart?  

 … dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten 

is?   

 … we dit jaar van 14 fantastische leiding afscheid nemen?  

 … Tropical Party 2024 plaatsvindt op 17 februari? 

 … de vormingen op Herfstontmoeting 2023 super interessant 

waren? 

 … het mosselfeest zondag 3 maart 2024 is?  
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Adres: 

Adres: 
Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://www.scoutingravels.be/  

  

Groepsleiding 
Britt Exelmans  

Tiany De Keer  

 Louis Swaanen  

 

 

Kapoenenleiding 

Merel Meulders  

Britt Exelmans  

Rik Wagemans 

 
 

Axl Laeremans  

Victor Vanhoof  

Kw’kesleiding 

Stijn Proost  

Ferre van Ginhoven  

Wannes Meijvis 
 

 

Mathijs Adriaensen  

Milo Schellekens 

 
 

Jonggiverleiding 

Christophe Van Dooren 

 
 

Tiany De Keer  

Vic Claessen  

Heleen Van Lishout 
 

 

Niels Bosch  

Wannes Seurinck  

Giverleiding 

Kato Van der Linden 

 
 

Wout Laeremans  

Brecht Meulders  

Jinleiding 

Lene Dierckx  

Yannick Van Bavel 
 

 

Fien Claessen  

http://www.scoutingravels.be/

