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 VOORWOORD  

 

 

 

Beste leden, ouders, grootouders, oud-leiding en/of 
sympathisanten, Het is al zover... Het einde van het scoutsjaar en 
wat een jaar hebben weer gehad! We blikken even terug op onze 
leuke activiteiten die we dit jaar hebben gedaan. 

Van een onvergetelijk kampvuur op ons piratengroepsweekend 
tot een ontspannende groepsreis tussen de dieren in de Beekse 
Bergen. Het mosselfeest dat dit jaar weer een groot succes was, 
Tropical Party waar we onze dansbenen nog eens van onder het 
stof konden halen en een geweldige wafelverkoop van de givers. 
Niet te vergeten natuurlijk, onze spectaculaire verwen-je-lijf dag 
waarvan we afgelopen weekend nog hebben kunnen genieten. 

Dat het al een geweldig jaar was staat vast! Maar het is nog niet 
gedaan, onze jaarlijkse zomerbar waarvoor we jullie allemaal 
willen uitnodigen. Deze vindt plaats op 7, 8 en 9 juli in de tuin 
van de pastorij in Ravels. Een gezellige namiddag, een lekker 
drankje, een tof muziekje én uw favoriete jeugdbeweging 
steunen: ’t is bijna te schoon om waar te zijn, allen daarheen dus. 

Om het geweldige scoutsjaar helemaal compleet te maken gaan 
we uiteraard weer op kamp. De jongste 3 takken zullen vertoeven 
in het mooie Lo-Reninge, de givers trekken de bergen van 
Oostenrijk in en de jins zullen genieten in het mooie Hongarije. 
Meer info per tak vinden jullie in deze klepper en in de bijhorende 
kampbundels die jullie kunnen terugvinden op onze site bij 
‘documenten’.  

Bovendien willen we onze leidingsploeg, kookouders, oud-leiding 
en alle sympathisanten die het mogelijk hebben gemaakt om 
weer een onvergetelijk scoutsjaar te beleven bedanken.  
Geniet zeker nog van de leuke terugblikken op het scoutsjaar en 
fijne rubriekjes in deze klepper. We wensen jullie heel veel 
leesplezier en een zalige zomer toe! 

 

Een stevige linker namens de groepsleiding, 
 

Louis en Louise 
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Zomerbar 

Yes! Het zonnetje schijnt terug, dus maken wij ons stillaan weer 
klaar voor onze zomerbar! Wil je graag even tot rust komen, een 
babbeltje slaan met Jan en alleman en/of genieten van de 
vakantie en het mooie weer? Kom dan zeker op 7, 8 en 9 juli naar 
de tuin van de pastorij, waar we ook dit jaar klaarstaan om jullie 
te verwennen met verfrissende cocktails en heerlijke hapjes. 

Op zaterdag 8 juli organiseren we traditiegetrouw een 
kubbtoernooi. Wie zijn/haar kans wilt wagen kan zich inschrijven 
via de link op het Facebook-evenement. 

En als kers op de taart nodigen we deze editie een band uit op 
zaterdagavond. Ambiance verzekerd dus! Meer info? Check de 
poster hieronder! 
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Kamp 

 

 

 

Dit jaar zullen we ons verdiepen in het leven van de sheriffs, de 
pioniers, de cowboys en indianen, of kortom in de wereld van het 

‘Wilde Westen’ 

Maak jullie klaar voor een avontuurlijk scoutskamp waarbij we op 

ontdekking gaan naar de culturen van verschillende volkeren.  

De kapoenen zullen zich verdiepen in de wereld van de indianen 
terwijl de kw’kes zich laten onderdompelen in het cowboyleven. 
De jonggivers daarentegen zullen het leven van de sheriffs en 

bandieten gaan ontdekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene info vind je terug op de volgende pagina’s. 
Takspecifieke info volgt in de kampbundels. 
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Kampplaats 

We bevinden ons dit jaar op een wei in Lo-Reninge. Dit betekent  

dat iedereen in tenten slaapt (zoals een echte scout!!). Het is een 
ruim terrein waar we al onze tenten opslaan inclusief de kook- en 
materiaaltent. 

Het dichtstbijzijnde speelbos is een aantal km verwijderd van het 
terrein waardoor we ons zullen verplaatsen met de auto of met de 
fiets (jonggivers) als we in het bos gaan spelen.  

 

Kampadres 

Postadres: Kruisstraat 4, 8647 Lo-Reninge  

Naar jaarlijkse gewoonte sturen mama, papa, familie en vrienden 

graag een brief en misschien krijg je er zelfs eentje van je lief. 

Hieronder het adres van de kampplaats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Naam kind + tak 

Kruisstraat 4 

8647 Lo-Reninge 
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Kampdatums 

Kapoenen:  van woensdag 26 juli tot en met maandag 31 juli  

Kw’kes:   van maandag 24 juli tot en met maandag 31 juli 

Jonggivers: van vrijdag 21 juli tot en met maandag 31 juli 

Givers:   van woensdag 19 juli tot en met maandag 31 juli 

Jins:   van dinsdag 18 juli tot en met maandag 31 juli 

 

Vervoer heen 

De kapoenen en kw’kes dienen naar de kampplaats gebracht 

te worden. Carpoolen wordt aangemoedigd! Er rijden ook leiders 

van Ravels naar de kampplaats om kinderen mee te nemen van 

wie de ouders niet kunnen rijden.  

De jonggivers zullen met de fiets naar het kamp rijden. 

 

Vervoer terug 

Alle leden dienen ook zelf opgehaald te worden in Lo-Reninge 

op maandag 31 juli om 13u. 

 

Bagage 

De jonggivers mogen, vóór ze op kamp vertrekken, hun bagage en 

hun fiets op de scouts komen afgeven. Dit kan op zondag 16 juli 

om 19u. 

De andere takken nemen hun bagage zelf mee naar de kampplaats. 
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Ik ga op kamp en ik neem mee… 

o Verkleedkleren: zie info tak 

o Veldbed (of matje of luchtmatras) 

o Slaapzak 

o Kussen 

o Kleren per dag (TIP: Steek per dag een volledige outfit in een 

zakje, zo kan je kind iedere ochtend een ander zakje nemen) 

o Korte en lange broeken 

o T-shirts 

o Dikke trui 

o Waterdichte jas 

o Onderbroeken en sokken (minstens voor elke dag 

voorzien + reserve) 

o Scoutsuniform 

o Scoutssjaaltje 

o Handdoeken, washandjes, zakdoeken 

o Keukenhanddoek 

o Douchegel en shampoo 

o Tandenborstel, tandpasta, beker, kam/borstel 

o Pyjama (+ reserve) en eventueel knuffel 

o Regenkledij  

o 2 paar schoenen + laarzen (+ pantoffels/slippers eventueel) 

o Zonnecrème  

o Linnen zak voor de vuile kleren  

o Drinkbus  

o Fluovest  

o Zwemgerief en zwemzak 

o Briefpapier, enveloppe, postzegel, pen (TIP: je kan de 

postzegel al op de enveloppe plakken) 

o Stripboeken en/of iets anders waarmee je jezelf tijdens de 

platte rust kan bezighouden 

o Kids-ID of ID (afgeven aan de leiding op het Kerkplein, de dag 

van vertrek)  

o Medicatie indien nodig (tijdens de kampinschrijving zal 

hiernaar gevraagd worden)  

o Enkel voor jonggivers, givers en jins: gamel, bestek en beker 
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Tip: 

Merk zoveel mogelijk kledij en spullen met de naam van uw 
zoon/dochter. Zo voorkom je verloren voorwerpen. Doe dit zeker 
bij alle scoutskleren, want iedere scout heeft dezelfde en deze 
worden bij warme dagen wel eens aan de kant gelegd.  

Niet meenemen: 

o Snoep 

o Geld  

o Elektronische gadgets 

o Foto’s van mama en papa om heimwee te voorkomen 

De leiding is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van 

materialen die meegenomen worden. 

 

Kostprijs  

Het Solidariteitstarief 

Sinds dit jaar werken we met een variabel kamp tarief voor onze 
jongste 3 groepen. Het sociaal tarief, het basistarief en het 
solidariteitstarief. Op deze manier willen we zoveel mogelijk 
kinderen de kans op een geweldig scoutskamp bieden ondanks de 
stijgende prijzen. Kies bij de online-inschrijving vooral het tarief 
dat voor jou het meest comfortabel is. Zo werken we samen aan 
een fantastisch scoutskamp. 

 

Kapoenen €100 - €120 - €140 

Kw’kes €130 - €150 - €170 

Jonggivers €180 - €200 - €220 

Givers €480 

Jins €480 
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Inschrijving 

Als u het wonderbaarlijke doch logische besluit heeft genomen om 
samen met ons op kamp te gaan, doet u het volgende: 
 
 

1. Surf naar: https://scoutingravels.be/ 
 

2. Log in. 
 

3. Zoek rechtsboven in uw scherm naar de rubriek 
        "Documenten". Klik! 
 

4. In het midden van het scherm vindt u de link naar de 
kampinschrijving. Klik! Vul alle gegevens in! 

 
 
De plaatsen voor dit fantastisch kamp zijn gewild, wees er dus snel 
bij. De inschrijvingen worden ten laatste op 11 juli 2023 verwacht 
en bestaan uit volgende onderdelen: 

 

• De inschrijving waar je de naam, tak en datum van het kamp 
invult. De overschrijving van het gekozen bedrag (zie p. 9).  

 
• Een medisch formulier1 dat volledig en correct ingevuld moet 

worden, zodat de takleiding hiervan op de hoogte gebracht kan 
worden en gepast kan reageren. Het medisch formulier wordt 
samen met de inschrijving op de website in orde gebracht. 

 

 
1 Dit formulier zal door ons vertrouwelijk behandeld worden. Het is uiteraard ook 

mogelijk om bepaalde gegevens mondeling aan iemand van de leiding toe te vertrouwen. 
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Kapoenen 
Liefste kapoenen,  

 

Het scoutsjaar zit er helaas weer bijna op… Maar niet getreurd, 
want dat betekent niets minder dat ons scoutskamp in zicht is!!  
In deze klepper vind je alles terug wat je moet weten over het 
kamp maar ook een geweldige terugblik op onze afgelopen 
scoutsactiviteiten!  
 

 

 

Schattenjacht 

De leiding kreeg zondag 21 mei een verdacht bericht van ene 
Kapitein Haak. Hij had zijn schat zo goed opgeborgen dat hij ze zelf 
kwijt was geraakt. De kapoenen gingen op schattenjacht om de 
kapitein te helpen. Ze verzamelden stukjes van de schatkaart aan 
de hand van verschillende spelletjes om zo de schat terug te 
vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPOENEN 

13 

 

 

Na heel wat puzzelwerk wisten we precies waar we moesten zijn. 
En eind goed, al goed, de kapoenen vonden de schat van Kapitein 
Haak terug … en daar zat heel wat lekkers in!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Brecht’s verjaardagsfeestje 
 

Hiep Hiep Hoeraaaa!! Afgelopen maand 
was leider Brecht jarig en dat lieten we 
niet zomaar voorbij gaan. Jullie waren 
zelfs allemaal uitgenodigd op zijn 
verjaardagsfeestje. We speelden leuke 
spelletjes zoals Shere Khan pas op en 
balletje stamp. Ook kregen we speciaal 
van Brecht een lekker zakje chips en een 
overheerlijk bekertje frisdrank. Om 
Brecht te verrassen, maakten we een 
super grote verjaardagskaart. Die kreeg 
Brecht op het einde van het feestje van 
de kapoenen en die hangt nog steeds 
boven zijn bedje.     
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Waterpret 

Zondag 28 mei, het kwik steeg voor het eerst dit jaar tot 26°C en 
wij besloten er (weer) een spetterende (ook in letterlijke zin) 
namiddag van te maken! Dit deden we een waterestafette die 
heel wat behendigheid vereiste, 10-bal met waterballonnen, 
tikkertje met waterspuitjes en nog veel meer! De ene kapoen was 
al meer fan van al dat water dan de andere. Maar wie geen fan 
was van het water, was dat dan wel weer van ijsjes!  
Daar kwamen we al gauw achter tijdens onze heerlijke afsluiter 
van de namiddag, ijsjes smullen bij de Papaoutai!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Iedereen kreeg een lekker hoorntje met een bolletje ijs naar 

keuze! GENIETEN!!  
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Groepsdag 

 

We vertrokken met heel veel goesting in de vroege uurtjes met 
de bus naar de Beekse Bergen. We keken er allemaal naar uit om 
vele dieren te spotten! Eenmaal aangekomen, gingen we op 
ontdekking in het park. We kwamen veel zotte dieren tegen zoals, 
leeuwen, hyena’s, nijlpaarden, giraffen en nog veel meer. Op 
onze tocht konden we zelfs tussen de pinguïns wandelen! 
 

 

Na zo’n serieuze wandeltocht waren de 
beentjes al moe en konden we wel een 
beetje rust gebruiken. We besloten op 
een grote veerboot te stappen. Deze 
voer langs verschillende habitatten van 
de dieren terwijl een gids/verzorger 
uitleg gaf.  
 
Na de bootreis was het tijd voor een 
middagpauze. Eerst lunchen en daarna 
gingen we met z’n allen nog even de 
speeltuin in.  
 
In de namiddag stond Speelland op het programma. En daar was 
enorm veel te beleven!   
 
Een trampolinepark, springkastelen, 
leuke bootjes, zotte attracties en nog 
veel meer!  
 
En enkele kapoenen zijn zelfs samen 
met een aantal jins in een heel coole 
waterattractie geweest!  
 
Aan het einde van de namiddag 
passeerden we nog langs een winkeltje 
waar de kapoenen (eindelijk na een 
hele dage zeuren) een souvenirtje of 
snoepje konden kopen.  
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Kapoenenkamp 2023 

26 juli - 31 juli 

Lo-Reninge 

 

In het verre wilde westen, waar de zon altijd fel schijnt en de 
prairies uitgestrekt zijn, woonde een bijzondere groep mensen: 
de indianen. Deze indianen leefden in harmonie met de natuur, 
hadden een diep respect voor alle dieren en planten, en deelden 
hun wijsheid van generatie op generatie. 

Op woensdag 26 juli zullen we met onze rugzakken gevuld met 
veel enthousiasme en nieuwsgierigheid vertrekken op een 
onvergetelijk avontuur. De kapoenen zullen ondergedompeld 
worden in de rijke cultuur van de indianen en leren hoe ze leefden 
in het wilde westen! 
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Praktische info  

Kampdata: woensdag 26 juli tot maandag 31 juli 

Vertrek: Op zondag 26 juli om 09u00 spreken we af op het 
Kerkplein in Ravels. Hier vullen we een paar auto’s met bagage en 
kapoentjes zodat enkele kapoenenleiding, kookouders en 
opofferingsgezinde ouders samen naar de kampplaats rijden. 
Carpoolen is dus de boodschap!  

Terug naar huis:  Op vrijdag 29 juli om 13.00u worden de ouders 
gevraagd om de kapoenen te komen ophalen in Lo-Reninge. Ook 
hier willen we carpoolen heel hard aanmoedigen. 

Postadres: Kruisstraat 4, 8647 Lo-Reninge 

⇨ Tip : Een vroeg gestuurde brief komt altijd op tijd aan!  

Enkele afspraken op kamp: Aan tafel hebben we enkele 
regeltjes. Eentje daarvan is dat alle kinderen en leiders moeten 
proeven uit respect voor de geweldige kookouders die voor ons het 
eten hebben klaargemaakt. Ook wordt er verwacht dat iedereen 
zijn bord leeg eet.  

Bezoekje 

Dit jaar komen we graag op bezoek bij onze kapoenen en hun 
ouders. Tijdens dit bezoek geven we meer uitleg over het kamp en 
beantwoorden we graag al jullie vragen. 

Inschrijven:  

Inschrijven kan via scoutingravels.be/documenten. Het 
inschrijvingsgeld varieert van €100 - €120 - €140.* 

Let er op dat zowel je inschrijving als je medische fiche in orde 
is. Deze documenten moeten ten laatste op 11 juli 2023 online 
zijn ingeleverd om mee op kamp te kunnen. Uiteraard worden alle 
documenten vertrouwelijk behandeld.  

Verkleden 

We zien onze kapoenen graag bij vertrek verschijnen op het 
kerkplein als indiaan. 

 

*Meer info over het solidariteitstarief vind je terug op p.10. 
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Kampbundel 

Graag meer info over het kamp? Check dan zeker onze 
kampbundel! Deze bevat alle informatie die je nodig hebt. Het 
adres, het vertrek, de aankomst, de bagagelijst, afspraken,... Het 
staat er allemaal in. 

 

Hoe ziet een dag op kamp er uit?  

08u00  Leden worden gewekt  

08u30  Ontbijt  

09u30 Start ochtendactiviteit  

12u30  Middageten  

14u00  Start middagactiviteit  

16u00  4-uurtje  

16u30 Vervolg middagactiviteit 

17u30 Avondeten  

19u Start avondactiviteit  

20u30 Bedtijd voor de kapoenen 
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Kleur de kleurplaat mooi in! 
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Kw’kes 
Activiteiten 

Knikkerbaan 

Na uren bouwen, 
testen en aanpassen 
is het resultaat van 
de knikkerbanen 
verbluffend. De 
knikkers rolden 
soepel door de 
zelfgemaakte 
parcours en 
zigzagden langs 
obstakels. Elk 
ontwerp had zijn 
eigen unieke 
kenmerken en 
uitdagingen.  

 

 

Groepsweekend 

 

We hebben samen met alle 
takken van de scouts ook 
weer genoten van een 
bangelijk groepsweekend.  

We deden allerlei leuke activiteiten 
in piratenthema. Zaterdagavond 
smulden we van de lekkerste 
scoutsstoemp en was er nog een 
zeer indrukwekkend kampvuur 
met een drankje en een chipske.  
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Olympische spelen 

De leiding wilde graag weten wie nu 
eigenlijk de sportiefste KW is, daarom 
werden de enige echte Olympische 
Spelen georganiseerd aan onze 
scoutslokalen. We deden verschillende 
olympische disciplines zoals 
verspringen, estafette en nog veel 
meer. Het was zeer spannend maar er 
was uiteindelijk maar één echte 
winnaar. Casper mocht de Olympische 
Vlam mee naar huis nemen :)).  

 

 

Scouts Got Talent 

Dit jaar was er de allereerste editie van ‘Scouts Got Talent’ en wat 
een talenten zitten er bij ons op de scouts!! Zowel dansen als 
zingen, ze konden het allemaal. Dansers overspoelden het podium 
met hun beste moves en zangers betoverden het publiek en de 
leiding met hun prachtige stem.  

Heb je deze geweldige show gemist? Niet getreurd want het kamp 
komt eraan! En daar zullen we nogmaals het beste van onszelf 
geven op de voorlaatste avond tijdens het kampvuur. Haal dus je 
beste moppen, je coolste dansmoves of je verborgen talent al 
maar boven! 
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Praktische info kamp 

 

Dag KW’kes 

Het scoutsjaar zit er jammer genoeg weer op maar niet getreurd 
want dat wil zeggen dat wij weer bijna op KAMP gaan vertrekken! 

 

Het belooft dit jaar weer een spetterend kamp te worden. We 
gaan namelijk dit jaar het Wilde Westen onveilig maken! Alle 
KW’kes mogen daarom allemaal verkleed komen als echte 
cowboys en cowgirls.  

Het kamp zal dit jaar plaatsvinden in Lo-Reninge in de Westhoek 
en zal maandag 24 juli van start gaan. We verwachten iedereen 
die dag ten laatste om 9 uur op het kerkplein van Ravels. Het is 
de bedoeling dat de ouders de leden zelf naar de kampplaats 
rijden, carpoolen is natuurlijk sterk aangeraden.  

Maandag 31 juli is het kamp weer gedaan. Het duurt dus 8 
dagen en 7 nachten. De laatste dag mogen de mama’s en papa’s 
jullie om 13 uur weer komen ophalen op de kampplaats.  

Het is dit jaar weer een tentenkamp zoals vorig jaar. We slapen 
op een wei zonder lokalen, maar er zullen douches en toiletten 
voorzien zijn. Meer info vind je in de kampbundel.  

 

De leiding heeft in ieder geval al heel veel zin in 
het kamp en hopen jullie daar allemaal te zien 
om er weer een vette afsluiter van te maken van 
dit schitterende jaar!  
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Quiz 

Hoe goed ben jij al op de hoogte van ons kamp?                          
Doe hier de quiz! 

 

1) Hoe heet de boer waarbij we op kamp gaan? 

a. Geoffrey 

b. Hans 

c. Ignace 

 

2) Hoeveel km ligt ons kampterrein van de zee (De Panne)? 

a. 22 km 

b. 28 km  

c. 34 km 

 

3) Hoeveel vierkante meter telt ons kampterrein? 

a. 15 000 m² 

b. 20 000 m² 

c. 25 000 m² 

 

4) Welk dialect spreken ze in Lo-Reninge? 

a. West-Vlaams dialect 

b. Oost-Vlaams dialect 

c. Limburgs dialect 

 

5) Welke gemeente is geen deelgemeente van Lo-Reninge? 

a. Pollinkhove 

b. Noordschote 

c. Vleteren 

d. Lo 

e. Reninge 

 

 

Ontdek de correcte antwoorden op de volgende pagina! 
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vraag 1:  De naam van de boer waarbij we mogen kamperen is Ignace, een heel 

sympathieke, behulpzame man. 

 

vraag 2:  Ons kampterrein ligt máár 22 km verwijderd van de zee! Dit biedt voor 

verschillende takken de ideale gelegenheid om hun activiteiten uit te breiden naar 

het strand!  

 

vraag 3:  Het kampterrein telt wél 20 000 m², dat is 2 ha wat overeenkomt met wél 

4 voetbalvelden!  

 

vraag 4:  Lo-Reninge ligt in West-Vlaanderen dus het West-Vlaamse dialect 

overheerst er! Soms is het niet altijd even goed verstaanbaar voor ons als 

kempenaars maar we redden ons   

 

vraag 5:  Pollinkhove, Noordschote, Lo en Reninge zijn de 4 deelgemeenten van 

Lo-Reninge. Vleteren is dat niet. Vleteren is wel naast Lo-Reninge gelegen en staat 

bekend om zijn trappistenbier ‘Westvleteren’.  
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Jonggivers 

Weer kookvergadering? 

Zondag 21 mei, een stralende 
zon. Een kookactiviteit met 8 
liter vanille ijs, een grote hoop 
fruit en een mixer. Wat misten 
we? Ah ja, leden. Gelukkig 
kwam het vrouwelijk gedeelte 
van de joggers gelukkig wel 
opdagen. En natuurlijk waar 
eten is zijn leden, dus heel de 
scouts kreeg milkshake en smoothie. Gelukkig hebben we niet 3 
uur gegeten/gedronke, we voegden nog wat pleinspelletjes toe 
voor de afwisseling.  

En met deze activiteit slaagden we er eindelijk in om Kato Van 
Criekinge niet 100% op een foto te hebben :p. 
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Rugby  

Na een hoop planningsproblemen konden we eindelijk de 
rugbyclub van Arendonk ontvangen. Dus op 4 juni kon Wout 
Laeremans nog eens terug naar zijn vorige hobby gaan en er de 
beuk in zetten. Vuiler dan op deze activiteit hadden de jonggivers 
dit jaar nog niet gezien (exclusief doop). 
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Vlotten 

Juni was echt de maand van 
“wat willen jullie volgende 
week graag doen?”.  En 
iedere keer kregen jullie (toch 
bijna) jullie zin. Of het nu een 
bosspel, stadsspel of vlotten 
was, we hebben het allemaal 
gedaan. Maar dat vlotten had 
toch veel voeten in de aarde. 
Voor de 

verandering hadden we dit jaar 2 vlotten 
gemaakt, 1 voor de jongens en 1 voor de 
meisjes (+ Lucas en Joppe). De sjorkunsten 
van een aantal jogi’s werden nog eens 
opgefrist en een enkelen lieten zien dat ze 
het beter konden dan de leiding (Ja Tibo). Het 
eerste vlot te water was dat van de jongens, 
hier schoot een ton uit maar het was nog wel 
zeewaardig. Dit kon echter niet van de dames 
gezegd worden… daar schoten verschillende 
tonnen uit en hun vlot verging net zoals de Titanic. Zoals andere 
jaren was er weer de wedstrijd “tot aan de brug, deftig afbreken 
en dan krijgen jullie een ijsje” maar jammer genoeg hebben ze 
hiervoor 45 min te lang nodig gehad. 

(en ja, Kato staat weer veel te goed op de foto’s, en maar zeggen 
dat dat “spontaan” is) 
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Givers 

Wat een leuk scoutsjaar hebben we weer achter de rug! Zo zijn 
we gaan schaatsen, maakten jullie lekkere gerechten om voor te 
schotelen aan jullie leiding, zijn we gaan vlotten en nog zo veel 
meer! 

Komen Eten:  

Wat vonden we het fijn om van jullie lekkere culinaire gerechtjes 
te proeven. Tomatensaus als soep, met een louche plant 
erin…spannend! Gevulde paprika met een afwerking van 

sterretjesrijst met een schepje zand.       Ook de friteuse werd 

rijkelijk gebruikt om smoutebollen van wraps te maken (dat echt 
leek op kaka). We konden toch niet anders dan de prijs aan de 
jongens te geven voor beste Komen Eten ervaring!! 

 

Groepsweekend 

Het groepsweekend was ook weer tof! Op vrijdagavond 
speelden we een ruw spel met een unieke code op de 
arm met givers, jins en leiding. Hierna mochten jullie de 
heilige grond van de jinco betreden. De dag erna 
speelden we vele spelletjes en aten we lekkere 
scoutsstoemp! Niet te vergeten dat we onze eigen kraam 
hebben opgericht om wafels te verkopen op de 
garageverkoop!  
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Vlotten 

Na een lichte vertraging om het materiaal te verzamelen, was het 
ons gelukt om alles aan de vaart te krijgen. We gingen met z’n 
alle aan de slag om een vlot te creëren. Hier en daar wat 
sjorringstips en voilà on vlot was klaar. We gooide het vlot samen 
in het water en tot onze verbazing toe bleef het drijven! Alle 
Givers zaten gezellig op het vlot tot we plots een BONK hoorden. 
Eén van de tonnen was los gekomen en duwde Vic in het water.  
Laten we ook niet vergeten dat de jongens een eigen glijbaan 
hadden gemaakt! Kort gezegd wat een top dag. 

  

 

Naast al onze coole activiteiten die we hebben gedaan kunnen we 
nog 1 keer samen genieten van de jaarlijkse ‘verwen je lijf dag’.  
We gaan hier ontspannen en relaxen en vooral heel veel plezier 
maken. Dit de perfecte voorbereiding op ons kamp. 

 

Kamp 

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal al wisten gaan 
wij met de givers dit jaar naar Oostenrijk. We 
zullen hier verblijven in de Tiroolse Alpen in een 
klein dorpje genaamd Bach!  

Aan de rand van het dorpje hebben wij ons eigen huisje waar wij 
de meeste nachten zullen doorbrengen. We gaan natuurlijk niet 
naar Oostenrijk om in een huisje te blijven zitten. Er staan vele 
zotte activiteiten op de planning. Zo gaan we de hoogste bergen 
beklimmen, een tweedaagse naar een berghut maken, een dagje 
chillen aan het zwembad, maken we lopend/glijdend/klauterend 
een tocht door een rivierkloof en nog veel meer! 
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De volledige planning en verdere info staat in de kampbundel. Hier 
staat alle informatie in die jullie nodig hebben. Als jullie toch nog 
extra vragen zouden hebben, aarzel zeker niet om een van de 
leiding te contacteren (Merel, Yari, Eva en Louise). 

Nog even wat praktische info. We zullen met de bus naar Oostenrijk 
gaan. We spreken op 19 juli tussen 7 en 9 uur af op het kerkplein 
in Ravels (exacte uur gaan we nog communiceren), de bus zal daar 
vertrekken. Na ons verblijf in Oostenrijk zullen wij ’s nachts van 28 
op 29 juli terug richting België rijden. De bus zal ons in Lo-Reninge 
afzetten. Hier sluiten wij aan bij het groot kamp. Op 31 juli kunnen 
jullie ouders jullie om 13u komen ophalen op de kampplaats. Op 
15 juli om 19 uur kunnen jullie nog extra bagage voor in Lo-Reninge 
komen brengen naar de scoutslokalen. Op het groot kamp zullen 
wij in eigen tentjes slapen, zorg dus van te voren dat je een eigen 
tent hebt of een tentpartner.  

 

Als laatste staan we even stil bij onze givers, jullie dus. Wat een 
top jaar en top Givers zijn jullie! Wij willen jullie bedanken om dit 
jaar zo fantastisch te maken samen met ons. Van roddel 
kwartiertjes tot buikpijn van het lachen. Dit wil maar één ding 
zeggen: dat om kamp ook zo geweldig gaat worden! Wij kijken er 
al naar uit om dit kamp samen met jullie onvergetelijk te maken. 
XoXo jullie Leiding. 
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Jins 

 

Jó nap Jins & ouders! 

Spijtig genoeg is het scouts jaar tot zijn 
einde gelopen. Maar niet getreurd wij 
eindigen het jaar met een vet buitenlands 
kamp. Nog een paar korte weken en we 
zitten op de vlieger richting Hongarije! 
Eénmaal daar aangekomen gaan we 
Hongarije helemaal op zijn kop zetten. We 
starten met avontuur in de bergen en 
grotten van hun grootste nationaal park 
Bukk. Daarna gaan over naar cultuur in 
Boedapest en we eindigen met zonnen aan 
het Balaton meer. Daarnaast gaan we ons 
ook bezig houden met het geven van een gepaste totem voor 
iedereen. 

In onze kampbundel vind je een gedetailleerde uitleg over hoe het 
kamp gaat verlopen. Hier in staat dag per dag wat we juist gaan 
doen.  Deze planning zal meer als een leidraad dienen zodat we 
zelf nog kunnen kiezen wat we exact willen doen. Zo kunnen we 
minder bekende pareltjes zoeken in Hongarije. 

Op onze geweldige maar vermoeide leefweek kregen onze jins weer 
de opdracht om een activiteit voor al de leden voor te bereiden. Dit 
deden ze geweldig en met veel enthousiasme waardoor wij met 
zekerheid kunnen zeggen dat de scouts is goede handen is met al 
onze jins als leiding volgend jaar.  

Ten slotte willen wij jullie alvast bedanken voor het super plezante 
jaar. Jullie hebben je ook allemaal ten volste ingezet voor de 
geldactiviteiten en zeker ook voor de gewone activiteiten. Dit geld 
gaat zeker van pas komen op kamp. Dit geeft ons de kans om een 
wat luxueuzer kamp mee te maken.   

Wij kunnen alvast niet meer wachten 

Jasper, Paulien & Yannick 
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Praktische informatie  

Vertrek: 

Datum: dinsdag 18 juli 2023  

We spreken op dinsdag 18 juli af om 04u45 op het kerkplein te 
Ravels. Om uiterlijk om 5u00 te vertrekken richting de luchthaven 
van Charleroi. We hopen met jullie lieftallige ouders, vriendjes, 
vriendinnetjes of andere leiding in de luchthaven te geraken.  

Van – naar Uur van vertrek Uur van aankomst 

Charleroi - 
Boedapest 

09:10 11:10 

 

Aankomst:  
Datum: vrijdag 28 juli 2023  

Op vrijdag 28 juli vertrekken we terug naar België. We landen 
terug in Charleroi. Vanuit Charleroi vertrekken we zelf met het 
openbaar vervoer richting ons groot kamp te Lo-Reninge. We 
hebben waarschijnlijk een prachtig maar vermoeiend kamp achter 
de rug.  

Van – naar Uur van vertrek Uur van aankomst 

Boedapest - 
Charleroi 

10:20 12:30 

 

We vliegen met WIZZAIR 
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Verslag groepsweekend 

In het 2de weekend van april 
zakten we met heel de scouts 
af naar de haven van 
Terdrogenpoort waar 
vuurtorenwachter Arthur een 
groot probleem had. Er zwierf 
namelijk een spookschip op 
de rede. De piraten van het 
spookschip vertelden over 
een vloek die er heerste. 
Arthur schakelde de hulp in 
van Scouting Ravels en die 
gingen hier gretig op in. 

 

Nadat iedereen geïnstalleerd 
was (en we de ouders 
hadden weggejaagd), kon 
het avontuur beginnen. 

Allereerst, waren de 
spookpiraten al hun spullen 
kwijtgeraakt, zodus hielpen 
we ze met het vinden van 
hun materiaal a.d.h.v. een 
fotozoektocht. 

Om 
voorbereid te zijn op het onverwachte, 
leerde de spook-kanonnier ons kanonnen 
afschieten. Zo gingen we gewapend met 
spuitjes elkaar te lijf om de andere teams 
uit te schakelen tijdens een groot bosspel.  
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Nadat alle spookpiraten tevreden waren, wezen ze aan waar de 
kist met het zwaard van hun kapitein Vuurbaard verborgen was. 
Met het magische zwaard konden ze de vloek opheffen. 
 
 
 
  

Toen het zwaard eindelijk terug 
bij de kapitein was, wilden de 
spookpiraten weer vredig naar 
hun scheepswrak afzakken, maar 
wie meerde daar ineens aan? Het 
was kapitein Ijzerdraad, die hen 
al eens had verslagen.  

Dus TEN AANVAL!!!!!, na een bloedstollende strijd schoot Arthur 
met veel schrik de boot van Ijzerdraad in brand. En zo eindigt het 
verhaal, niet alleen van kapitein Ijzerdraad maar ook van dit 
topweekend. 
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Hallo beste Klepperlezers! Wisten jullie al dat ... 
 

✓ … we al heel veel zin hebben in het kamp? 

✓ … de givers en jins dit jaar naar het buitenland op kamp 

gaan? 

✓ … de Zomerbar weer doorgaat dit jaar op 7, 8 en 9 juli? 

✓ … er ook een kubbtoernooi op zaterdagmiddag is op de 

Zomerbar? 

✓ … er ook livemuziek is op de Zomerbar? 

✓ … het woord stewardess het langste woord is dat je met je 

linkerhand op de linkerkant van je toetsenbord kan typen, 

volgens leider Ferre? 

✓ … Leider Tom het vorige wist-je-datje wilt corrigeren?: 

aardgasreserves, gebastaardeerde en secretaressendag 

zijn langere woorden die je met je linkerhand kan typen. 

✓ … het hoofdpodium van Werchter hetzelfde is als dat van 

de tour van Madonna? 

✓ … je niet kan snurken en dromen tegelijkertijd? 

✓ … een giraffe langer zonder water kan dan een kameel? 

✓ … er één deur op de scouts al wat geler is dan de andere? 

✓ … de scouts 2 nieuwe afwasmachines heeft gevonden?   

✓ … mensen en bananen voor 50% hetzelfde DNA hebben?  

✓ … de strips van Lucky Luke bedacht werden door een 

Belgische schrijver?  

✓ … een slak drie jaar kan slapen?  

✓ … dit het laatste wist-je-datje in deze klepper is?  
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Zoek de verschillen  
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Adres: 

Site: 

Jachtweg 42c, 2380 Ravels 

http://www.scoutingravels.be/  

  

Groepsleiding 

Louis Swaanen  

Louise De Kinderen 
 

 

 

Kapoenenleiding 

Karl Aerts  

Anneleen Ranschaert 
 

 

Lene Dierckx  

Kato Van der Linden  

Brecht Meulders  

Sander Vansweevelt  

Kw’kesleiding 

Louis Swaanen  

Mats Van Gils  

Nick Woestenburg  

Fien Claessen  

Ferre van Ginhoven  

Britt Exelmans  

Stijn Proost  

Jonggiverleiding 

Christophe Van Dooren  
 

 

Daan Seurinck  

Tom Van Geldorp  

Kato Van Criekinge, Klein Ravels 96, Ravels  

Wout Laeremans, De Linieweg 23, Ravels  

Tiany De Keer, Warandestraat 2, Ravels  

Giverleiding 

Yari Peeters, Gilseinde 91, Ravels   

Louise De Kinderen 
 

 

Eva Dierckx  

Merel Meulders  

Jinleiding 

Jasper Rens  

Yannick Van Bavel 
 

 

Paulien Bols 
 

 

http://www.scoutingravels.be/
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