
 

 

 

Kampbundel KW’kes  
24 tot en met 31 Juli 2024 

 

 

 



Voorwoord 
Wat een fantastisch jaar hebben we beleefd samen! We hebben zoveel mooie herinneringen 
gemaakt, maar helaas komt er nu een einde aan dit jaar. Maak je echter geen zorgen, want 
dat betekent dat het hoogtepunt van het jaar eraan komt: het kamp! Dit jaar stappen we 
terug in de tijd naar de swingende jaren '60, een tijd vol muziek, vrijheid en plezier. Bereid je 
voor op een onvergetelijke tijd vol spannende spellen, gezellige avonden, bijzondere verhalen 
en nog veel meer. 

Dit kamp wordt extra speciaal, want we gaan met de KW'kes op pad als echte hippies. We 
gaan op een reis vol liefde en vrede, en er staat ons een geweldige uitdaging te wachten. 
Luna en Tom, twee goede vrienden, hebben onze hulp hard nodig. Ze zitten met een groot 
probleem: ze willen een enorm vredesfestival organiseren in Geldrop, maar ze hebben geen 
idee hoe ze dat moeten aanpakken en wat ze daarvoor nodig hebben. 

Normaal zouden ze advies vragen aan ervaren hippies, maar helaas kennen ze die niet. 
Daarom zijn ze naar ons toegekomen, want ze weten dat wij een groep enthousiaste en 
creatieve KW'kes hebben die perfect zijn voor deze taak. Jullie leiders hebben natuurlijk 
meteen 'JA!' geroepen en verteld dat jullie de ideale groep zijn om Luna en Tom te helpen bij 
het organiseren van dit festival. 

Dus, lieve KW'kes, zijn jullie klaar om dit avontuur aan te gaan en het beste festival ooit te 

organiseren? Pak je spullen, trek je hippie kleding aan en bereid je voor op een onvergetelijk 

kamp vol liefde, vrede en plezier. We kunnen niet wachten om samen met jullie deze 

geweldige ervaring te beleven!  



Praktische Info  
Het kamp zal dit jaar plaatsvinden in Sint-Niklaas. Het kamp gaat door 
van woensdag 24 juli tot en met woensdag 31 juli. Het worden dus 8 
dagen en 7 nachten vol plezier! 
 
Slaapplaats: Dit jaar slapen we in lokalen. Hier zijn geen bedden 
aanwezig, je moet nog altijd een matje of veldbed meenemen! Ook een 
slaapzak!  
 
Vertrek: We spreken woensdag 24 juli op het kerkplein van Ravels af. 
Iedereen is ten laatste om 9 uur aanwezig! We vertrekken dan met zijn 
allen naar de kampplaats met de auto. Het is de bedoeling dat jullie 
ouders jullie naar de kampplaats brengen, spreek zeker met je vriendjes 
en vriendinnetjes af om samen naar de kampplaats te rijden.  
 
Terug naar huis: woensdag 31 juli mogen jullie mama’s en papa’s jullie 
weer komen ophalen op het kampterrein in Sint-Niklaas om 13 uur.  
 

 

 
  



Inschrijving kamp  
 
Als jij net zoals de leiding al 
evenveel zin hebt om mee op kamp 
te gaan, moet je je zo snel mogelijk 
gaan inschrijven. Inschrijven kan 
via de website van Scouting Ravels, 
dan moet je op ‘Documenten’ 
klikken en vervolgens op 
‘Kampinschrijving 2024’.  
link van de website: Home - 
Scouting Ravels 
 
 
 
Alle instructies staan duidelijk uitgelegd op de hoofdpagina. Als je toch 
nog vragen hebt, mag je onze webmaster Christophe altijd een mailtje 
sturen. Hij helpt je met plezier verder. 
 
De deadline om je in te schrijven is  zondag 14 Juli!!! 

https://scoutingravels.be/
https://scoutingravels.be/


Hoe ziet een dag op kamp eruit? 
 
 

08:00 Opstaan!!!! 

08:30 Ontbijt 

09:30 Voormiddagactiviteit 

12:30 Middagmaal 

13:30 Namiddagactiviteit 

16:00 4-uurtje 

16:30 Namiddagactiviteit 

17:30 Avondmaal 

19:00 Avondactiviteit 

21:00 Bedtijd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brieven 

 

Echte hippies krijgen natuurlijk ook weleens graag een briefje aan van 
het thuisfront. Brieven mag je versturen naar het volgende adres: 
 
Vanwege problemen met de postverdeling naar het kampterrein, staat er 
op Jachtweg 31 nu een fluo gele brievenbus. Gooi hier alle brieven voor 
het kamp in zodat je brief gegarandeerd aankomt!   

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Ik ga op kamp en ik neem mee…  
 

● Verkleedkleren in het thema: jaren 60/ hippies  
● Slaapzak en eventueel een warm deken 
● Veldbed  
● Matje & rugzak voor 2 - daagse  
● Kussen, knuffel  
● Gemakkelijke speelkledij (Kleren die vuil mogen worden) 

○ Korte en lange broeken 
○ T-shirts 
○ Dikke trui 

● Onderbroeken en sokken (minstens voor elke dag voorzien + 
reserve) 

● Zakdoeken 
● Scoutsuniform 
● Handdoeken, washandjes, zakdoeken en KEUKENHANDDOEK 
● Zeep en shampoo 
● Tandenborstel, tandpasta, beker, kam/borstel 
● Pyjama + reserve 
● Regenkledij 
● Rugzak  
● Stevige schoenen/ sportschoenen/ laarzen (liefst 2 paar schoenen 

meenemen) 
● Zonnecrème  
● Linnen zak voor de vuile kleren  
● Drinkbus 
● Zaklamp 
● Fluohesje  
● Zwemgerief en zwemzak 
● Briefpapier, enveloppe, postzegel, pen (TIP: je kan de postzegel al 

op de envelop plakken) 
● Stripboeken en/of iets anders waarmee je jezelf tijdens de platte 

rust rustig kan bezighouden 
● Kids-ID (afgeven aan de leiding op het kerkplein, de dag van 

vertrek)  
● Buskaart (als je dat hebt, ook afgeven aan leiding op kerkplein)  
● Medicatie indien nodig (breng ons hiervan op de hoogte)  
● GOED HUMEUR!!! 

 
 
 

 



TIP 
 

Merk zoveel mogelijk kledij en spullen met de naam van uw 
zoon/dochter. Zo voorkom je verloren voorwerpen. Doe dit zeker bij alle 
scoutskledij, want iedere scout heeft dezelfde en deze worden bij warme 
dagen weleens aan de kant gelegd. 

Niet meenemen:  
● Snoep 
● Geld 
● Gsm, elektronische gadgets of andere dure spullen 
● Foto’s van mama en papa om heimwee te voorkomen 

 
 

Enkele afspraken op kamp 

We hebben het geluk dat er jaarlijks een groep gepassioneerde 
kampkoks klaarstaat om ons eten te bereiden. Zij maken voor ons kamp 
lekker krachtvoer, zodat we een volledig kamp goed kunnen spelen! Aan 
tafel hebben we wel enkele regels, eentje daarvan is dat de kinderen (en 
leiders) van alles moeten proeven uit respect voor diegenen die ons eten 
hebben klaargemaakt.  
‘s Ochtends en ‘s avonds poetsen we met z’n allen onze tanden. Handen 
wassen doen we voor elke maaltijd/ tussendoortje.  

Contact  
Als jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met 
de KW’kes leiding.  


