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Kapoenen, kapoenen, kapoenen! 
 

Het scoutsjaar is in een flits voorbijgevlogen, en jullie hebben laten zien dat jullie ECHTE 

kapoenen zijn. Nu komt de grote vraag: "Zijn jullie klaar om met ons mee op scoutskamp te 

gaan?" Wij zijn er alvast van overtuigd dat jullie er helemaal klaar voor zijn! 

Het scoutskamp in Sint - Niklaas wordt een avontuurlijk en superleuk avontuur dat we nooit 

zullen vergeten! 

 

 

 

 

 

 

Op kamp gaan is voor veel kapoenen een grote ervaring en is ook iets nieuws voor veel 

mama’s en papa’s. Daarom heeft de leiding alles op een rijtje gezet zodat jullie weten wat een 

kamp is, wat we allemaal doen op een kamp, hoe de dagen er zoal uitzien… 

Wij gaan elk jaar op kamp met alle andere takken van onze scouts. De jongste takken zitten 

op dezelfde plaats. Dit zijn de kapoenen, de kw’kes en de jonggivers. De givers en de jins gaan 

eerst op een eigen kamp en sluiten later bij ons aan. 

De plaats waar we verblijven is altijd anders. De ene keer verblijven we in de Ardennen, de 

andere keer in Nederland en dit jaar gaan we met z'n allen naar Sint - Niklaas.  

Alle takken hebben een overkoepelend kampthema.  Dit jaar is dat “Tijdreizen”.  Elke tak kiest 

dan ook nog een eigen thema om het hele kamp spelletjes rond te spelen en avonturen te 

beleven. Wij gaan dit kamp met de kapoenen tijdreizen naar het Oude Egypte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het verhaal  
 

De oude Egyptenaren leefden heel lang geleden langs de rivier de Nijl. Ze bouwden grote 

piramides en schreven met speciale tekens die hiërogliefen heten. De Egyptenaren geloofden 

in veel goden en vonden het leven na de dood heel belangrijk. Hun grote gebouwen en 

schatten blijven ons nu nog steeds verrassen! 

Op een mooie dag kwam de kapoenenleiding op de wei van Sint - Niklaas een zotte 

tijdreismachine tegen. Ze reisden naar het Oude Egypte en wisten meteen dat ze hun 

avontuurlijke kapoenen een keer mee willen nemen! Daarom organiseren wij speciaal een 

kapoenenkamp om samen met jullie het leven van de Egyptenaren te ontdekken.  

Op 26 juli zullen we met onze rugzakken gevuld met enthousiasme en nieuwsgierigheid 

vertrekken op een onvergetelijk avontuur. De kapoenen zullen ondergedompeld worden in 

de rijke cultuur van de Egyptenaren en leren hoe ze 3000 jaar geleden leefden. 

Tijdens het kamp zullen we kennismaken met belangrijke tradities van de Egyptenaren, zoals 

het bouwen van piramides, het maken van mummies en prachtige bandjes. Verder gaan we 

ontdekken hoe die Egyptenaren geweldige feestjes kunnen geven voor hun goden.  We gaan 

gedurende de week ook allerlei spelletjes spelen om jullie om te toveren tot een echte 

Egyptenaar.  

Na vijf avontuurlijke dagen zullen de kapoenen op 31 juli weer terugkeren naar hun familie, 

vol verhalen en ervaringen over het tijdreizen naar het Oude Egypte.   

Dus, kleine avonturiers, maak je klaar om op te gaan in de wereld van de Egyptenaren! Pak je 

rugzak en vergeet je nieuwsgierigheid niet, want het kapoenenkamp wacht op jullie. Samen 

zullen we een onvergetelijke reis maken naar het Oude Egypte, waar magie en avontuur om 

elke hoek op jullie wachten. 

 

  

 

 



Praktische informatie 
Wij gaan met de kapoenen op kamp van vrijdag 26 juli tot en met woensdag 31 juli.  

Dat zijn 6 dagen en 5 nachtjes vol plezier! Omdat het voor veel kapoenen (en ouders) de 

eerste keer is dat ze zo'n kamp meemaken, geven wij liever wat informatie te veel dan te 

weinig. Daarom geven wij veel informatie in zowel de klepper als deze kampbundel. 

Bovendien kunnen jullie ons steeds bereiken als jullie nog bijkomende vragen zouden hebben. 

Raadpleeg hiervoor de contactgegevens die je achteraan in deze bundel, op onze website of 

in de klepper kan terugvinden.  

Slaapplaats: We slapen dit jaar in lokalen met de kapoenen.  

Vertrek: 26 juli om 9u op het Kerkplein in verkleedkleren. We vertrekken dan met zijn allen 

naar de kampplaats met de auto. Het is de bedoeling dat jullie ouders jullie naar de 

kampplaats brengen, spreek zeker met je vriendjes en vriendinnetjes af om samen naar de 

kampplaats te rijden.  

Terug naar huis: Ophalen rond 13u op de kampplaats 

 

Echte kapoenen ontvangen natuurlijk ook eens graag een brief: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege problemen met de postverdeling naar het kampterrein, is er een fluor gele 

brievenbus geplaatst bij Jachtweg 31 te Ravels. Gooi hier alle brieven voor het kamp in zodat 

je brief gegarandeerd aankomt bij je kapoen! 

 

VOORNAAM + ACHTERNAAM + KAPOEN 

JACHTWEG 31 

2380 RAVELS  

 



Inschrijving kamp & documenten  
 

Als jullie na het lezen van deze bundel ook al zo veel zin hebben gekregen in het kamp, schrijf 

je dan als de bliksem in via de website van Scouting Ravels: https://scoutingravels.be/  

Alle instructies staan duidelijk uitgelegd op de hoofdpagina. Indien je toch nog vragen hebt, 

mag je onze webmaster Christophe Van Dooren altijd een mailtje sturen. Hij helpt je met 

plezier verder. 

Deadline: 14/07/’24 

Uiteraard worden alle documenten vertrouwelijk behandeld. 

Hoe ziet een dag op kamp er eigenlijk uit? 
 

 

 

 

 

 

08:00 Kukelekuuuuuuu!!!! Opstaan 

08:30 Ontbijt 

09:30 Voormiddagactiviteit 

12:30 Middagmaal 

13:30 Namiddagactiviteit 

16:00 4-uurtje 

16:30 Namiddagactiviteit 

17:30 Avondmaal 

19:00 Avondactiviteit 

20:30 Bedtijd! 



Ik ga op kamp en ik neem mee… 
 

 Verkleedkleren: Egyptenaren (Doe deze aan bij vertrek) 

 Slaapzak, knuffel, bedovertrek, je eigen kussen 

 Veldbed/matje  

 Gemakkelijke speelkledij per dag (TIP: in zakjes is gemakkelijker voor uw kapoen) 

o Korte en lange broeken 

o T - shirts 

o Dikke trui 

 Onderbroeken en sokken (minstens voor elke dag voorzien + reserve)  

 Scoutssjaaltje 

 Handdoeken, washandjes, zakdoeken en KEUKENHANDDOEK 

 Zeep en shampoo 

 Tandenborstel, tandpasta, beker, kam/borstel 

 Pyjama + reserve 

 Regenkledij  

 2 paar schoenen + laarzen  
 Zonnecrème en muggenspray 

 Linnen zak voor de vuile kleren  

 Drinkbus  

 Fluovest  

 Zwemgerief en zwemzak 

 Hoofddeksel (pet of hoedje)  

 Briefpapier, enveloppe, postzegel, pen (TIP: je kan de postzegel al op de enveloppe 

plakken) 

 Stripboeken en/of iets anders waarmee je jezelf tijdens de platte rust rustig kan 

bezighouden 

 Kids-ID (afgeven aan de leiding op het kerkplein op de dag van vertrek)  

 Medicatie indien nodig (breng ons hiervan op de hoogte)  

 GOED HUMEUR   

Tip: 

Merk zoveel mogelijk kledij en spullen met de naam van uw zoon/dochter. Zo voorkom je 

verloren voorwerpen. Doe dit zeker bij alle scoutskleren, want iedere scout heeft dezelfde en 

deze worden bij warme dagen wel eens aan de kant gelegd.  

Niet meenemen: 

o Snoep 

o Geld  

o Elektronische gadgets 

o Foto’s van mama en papa om heimwee te voorkomen 



Enkele afspraken op kamp: 
Eten: 

Op ons kamp hebben we het geluk dat er elk jaar gepassioneerde kampkoks zijn die voor ons 

heerlijk eten bereiden. Ze zorgen ervoor dat we genoeg energie hebben om volop van het 

kamp te kunnen genieten! Bij de maaltijden hebben we een paar regels. Een daarvan is dat 

alle kinderen (en leiders) uit respect voor de koks van alles moeten proeven. 

Hygiëne: 

We vinden het belangrijk dat iedereen zijn tanden goed poetst, zowel 's ochtends als 's 

avonds. Voordat we gaan slapen, controleren we de kapoenen dagelijks op teken. Ze krijgen 

ook de gelegenheid om zichzelf te wassen. Tijdens het kamp organiseren we één of twee 

gezamenlijke momenten waarop we samen kunnen opfrissen. De kapoenen worden minstens 

één keer op het kamp gedoucht. Kapoenen die 's nachts nog pamperbroekjes dragen, mogen 

gewoon mee op kamp. We hebben dit al vaker meegemaakt en het heeft nooit voor 

problemen gezorgd. We spreken met de betreffende kapoen af hoe en wanneer hij/zij het 

pamperbroekje kan dragen zonder dat anderen het merken. 

Contact  
Als jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de 

kapoenenleiding. Wij doen ook nog huisbezoeken bij diegenen die dit graag hebben. Geef dus 

zeker een seintje als je wil dat de leiding even langskomt. 

Rik Wagemans Zie leidingsprofiel bij kapoenentak 

Axl Laeremans Zie leidingsprofiel bij kapoenentak 

Victor Vanhoof Zie leidingsprofiel bij kapoenentak 

Merel Meulders Zie leidingsprofiel bij kapoenentak 

Britt Exelmans Zie leidingsprofiel bij kapoenentak 

 


