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Voorwoord  
Liefste jonggivertjes,  

Ook dit jaar gaan we weer samen 10 dagen op kamp, van 21 tot 31 juli. Deze keer staat ons kamp in het 

teken van tijdreizen. We stappen in onze tijdmachine en keren terug naar de tijd van... de ROMEINEN! 

 

Net als de dappere Romeinen zullen we een epische tocht maken om bij onze kampplaats te komen: 

Puitvoetstraat 91A, 9100 Sint-Niklaas. Onze avontuurlijke reis begint op 21 juli om 8 uur op het kerkplein in 

Ravels. Daar verwachten we jullie, gewapend met jullie fietsen. We zullen de hele dag onderweg zijn met 

onze stalen ros, dus smeer die beentjes in en neem genoeg eten en drinken mee, net als de legendarische 

legioenen van weleer.  

 

Eenmaal aangekomen, staat ons een kamp te wachten vol met heroïsche uitdagingen en geweldige 

avonturen. Bereidt jullie almaar voor op de strijd en oefen alvast wat op het bouwen van een heuse 

Romeinse tempel.  

 

Ben jij ook ontzettend nieuwsgierig naar wat de leiding allemaal in petto heeft voor jullie tijdens dit kamp? 

Aarzel dan niet langer en schrijf je zeker in als je mee wilt reizen naar de glorietijd van het Romeinse Rijk 

zodat je geen moment van dit onvergetelijke avontuur hoeft te missen. Vergeet vooral niet om deze bundel 

met alle belangrijke informatie grondig door te nemen. Daarin vind je alle details die je nodig hebt om je 

helemaal voor te bereiden op dit spannende en memorabele kamp!  

 

 

Ave! 

 

Wannes, Vic, Niels, Heleen, Tiany en Christophe  
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Hoe ziet een normale dag op het jonggiverkamp eruit? 
Dagindeling:  

  8:00: Opstaan 
  8:30: Ontbijt 
  9:30: Voormiddagactiviteit 
12:30: Middageten 
13:30: Namiddagactiviteit 
16:00: 4 uurtje 
16:30: Namiddagactiviteit 
18:30: Avondeten 
19:30: Avondactiviteit 
22:00: Slapen  
 

Vertrek  

Op vrijdag 21 juli verzamelen we om 8:00 uur op het kerkplein in Ravels met je fiets. Zorg ervoor dat je op 

tijd bent, want we gaan een lange fietstocht tegemoet. Vergeet niet om je (kids-)ID-kaart en eventuele 

medicatie mee te nemen en draag je uniform met een fluo hesje. Zorg er ook voor dat je fiets zeker in orde 

is zodat je vlot tot in Sint-Niklaas kan fietsen. 

 

Wat moet je zeker meenemen op de fiets: 

 Kleine rugzak (of fietstas) 

 Gevulde drinkbus 

 Lunchpakket voor onderweg  

 Zonnecrème 

 Pet en/of zonnebril 

 Fiets (die goed in orde is) 

 Fluovestje 

 Uniform (zorg ervoor dat je zeker je sjaaltje aanhebt) 

 Goed humeur       

 
Bagage en fiets  
Aangezien we met de fiets naar de kampplaats gaan, kunnen jullie je bagage op dinsdag 16 juli om 19:00 uur 
bij de scoutslokalen afleveren. 
 
      

 

Tijdens een jonggiverkamp is een fiets het vervoermiddel bij uitstek. 
Een goede fiets is veel plezanter op kamp dan één die kraakt en piept. 
Probeer een deftig uitgeruste fiets mee te geven op kamp en geef hem 
desnoods een goede onderhoudsbeurt voor het kamp (ketting smeren, 
banden oppompen, zadel verstellen, batterijen lichten vervangen, etc.). 
Vergeet ook niet het zadel op de juiste hoogte af te stellen en de 
remmen na te kijken. Ook raden we aan om vooraf al eens te oefenen, 
een fietsuitstapje met het gezin is altijd gezellig.  
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Tip: Neem fietstassen mee waar je al je spullen in kan steken zodat je niet heel driedaagse een zware 

rugzak moet dragen op de fiets. 

 

Driedaagse 
Net als elk jaar gaan de jonggivers ook dit jaar weer op driedaagse. We vertrekken op woensdag 24 juli met 

de fiets en komen vrijdag 26 juli terug aan op het kamp. Tijdens de driedaagse is het de bedoeling dat de 

jonggivers zelf al het nodige materiaal mee op de fiets nemen, houd er dus rekening mee dat er zeker genoeg 

materiaal op de fiets, in de fietstassen of de rugzak kan. De overnachtingen woden door onze jonggivers zelf 

verzorgd. Waar we naartoe gaan fietsen is nog een grote verassing…  
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Einde kamp 
Op woensdag 31 juli om 13:00 uur eindigt het kamp. Jullie kunnen dan opgehaald worden op de 

kampplaats. Dit geldt voor alle groepen. Omdat de leiding nog moet blijven om op te ruimen, is het helaas 

niet mogelijk om samen terug te fietsen. We vragen om zoveel mogelijk fietsen zelf mee naar huis te 

nemen en ze indien mogelijk op een fietsenrek te plaatsen bij een bevriende ouder of vriend(in). Als het 

niet lukt om je fiets mee te nemen, laat het dan van tevoren aan de leiding weten. We zullen dan onderling 

afspreken wanneer de fietsen kunnen worden opgehaald in Ravels. Carpoolen met elkaar is altijd een goed 

idee, zoals de Romeinen hun strijdwagens deelden! 

 

Opgelet: De gps durft je verkeerd te sturen, geef daarom “Industriepark-west 40, 9100 Sint-Niklaas” in zo 

kom je zeker juist. Neem afslag 15 “St-Niklaas-Centrum” op de E17 komende van Antwerpen. Dan zal je 

onze bordjes van de Scouts zien hangen. 

 

 

Tellen we samen af… 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Juli 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Zomerbar 

12 

Zomerbar 

13 

Zomerbar 

14 

 

15 

Bagage 
afgeven  

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Vertrek 
om 8:00 

21 

 

22 

 

23 

3D 

24 

3D 

25 

3D 

26 

 

27 

 

28 

Groepsdag 

29 

kampvuur 

30 

Einde 
kamp 

31 
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Wat neem ik mee op kamp?   

□ Slaapgerij  

o Matje (voor 3-daagse) / veldbed  

o Pyjama (of onesie) 

o Kussen  

o Knuffel (of foto van de mama) 

□ Verzorging 

o Tandenborstel + tandpasta 

o Kam 

o Washandjes  

o Handdoeken  

o Keukenhanddoek  

o Zeep + shampoo 

o Zonnecrème + aftersun  

o Eventuele medicatie + bijsluiter 

o Deo 

□ Jonggivermateriaal 

o Fietstassen en/of rugzak voor 3-daagse  

o Kleine rugzak  

o Drinkbus 

o Zakmes (het grootste mes op je zakmes mag niet groter zijn dan je eigen handpalm!) 

o Eetmateriaal (gamel(len), mes, vork, lepel en beker) 

o Brooddoos (voor lunchpakket heenweg) 

□ Kledij 

o Sportkledij 

o Verkleedkleren in thema (Romeinen) 

o Uniform 

o Regenjas  

o (Voldoende) kousen en ondergoed 

o Korte en lange broeken 

o T-shirts 

o Extra warme kleren voor ‘s avonds  

o Schoenen, slippers, botten, … 

o Fluohesje (heb je aan bij vertrek) 

o Linnenzak 

o Pet/zonnebril 

o Zwembroek/bikini  

□ Overige 

o Voldoende drinken en een lunchpakket voor tijdens de heenweg 

o Postzegels + enveloppen + schrijfgerief 

o Zaklamp 
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o Kids-ID / ID 

o Zakgeld! Max 10 euro! (Dit is voor op driedaagse, voor een eventuele versnapering of verfrissing) 

o Stripboeken/tijdschriften voor tijdens de platte rust  

 

 
 

Wat neem ik NIET mee op kamp? 
Tijdens het kamp zijn onderstaande spullen verboden. Ze zijn niet nodig voor een geweldige kampervaring 

en zullen ook door de leiding worden afgepakt. Het heeft dus geen zin om ze mee te nemen. 

 

□ Snoepgoed  

Heb respect voor de kookouders en je medeleden!  

□ Gsm en andere multimedia 

De leiding draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan deze spullen. 

Waarom zou je niet gewoon een leuke brief schrijven naar het thuisfront? En maak je 

absoluut geen zorgen over foto's, want de leiding zal er meer dan genoeg maken om 

alle bijzondere omenten van het kamp vast te leggen. 

 

 

Inschrijven 
Al een aantal jaren lopen de kampinschrijvingen digitaal. Om in te schrijven ga je naar 

onze website (www.scoutingravels.be) en klik je op de banner van de 

kampinschrijvingen of klik je eerst op “documenten” in het menu en dan op 

‘Kampinschrijving 2024’. Als je problemen, vragen of opmerkingen hebt, neem dan 

contact op met Christophe Van Dooren. De inschrijvingen sluiten af op zondag 14 juli 

2024 (na de zomerbar).  

 

(Aangezien we ons koor thuis laten mag je altijd 

muziek doorsturen voor op de fiets naar 

muziek@scoutingravels.be dan zorgen wij dat deze 

mee gaat op kamp) 
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Brieven 
Er is niets zo leuk als een nostalgische brief ontvangen van het thuisfront of er zelf één te versturen. 

Hieronder vind je het kampadres. We willen je vragen om geen verrassingspakketjes met snoep of Zalando-

pakketjes naar ons kampadres te sturen. Deze worden bovendien toch door de leiding in beslag genomen. 

Je krijgt deze dan pas aan het einde van het kamp. 

 

Dit jaar zouden er wat problemen zijn met de post naar het kampplaats te krijgen, vandaar dat we bij Stijn 

Proost een fluo gele kampbrievenbus in de voortuin hebben geklopt. Wil je zeker zijn dat je brief het 

kampterrein berijkt steek hem dan in deze brievenbus (bespaard ook weer een postzegel). De Fluo gele 

brievenbus staat in “Jachtweg 31, 2380 Ravels” 
 

Adres:  

 

 

 

 
Vragen?  
Mocht je na het lezen van deze bundel nog vragen hebben, aarzel dan niet en neem contact op met een 

jonggiverleiding. 

 

Wannes Seurinck                  

Christophe Van Dooren      

Niels Bosch                   

Heleen Van Lishout     

Vic Claessen                    

Tiany De Keer       


