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Praktische informatie 
 
Vertrek: 
Datum:  woensdag 17 juli 2023 
 
We spreken op woensdag 17 juli af om 12:00 op het kerkplein te 
Ravels. Om uiterlijk om 12:15 te vertrekken richting de 
luchthaven van Charleroi. We hopen met jullie lieftallige ouders, 
vriendjes, vriendinnetjes of andere leiding in de luchthaven te 
geraken.  

 

Van – naar Uur van vertrek Uur van aankomst 

Charleroi - Palma 17:15 19:25 

 
 
Aankomst: 
Datum: zondag 28 juli 2023 
 
Op zondag 28 juli vertrekken we terug naar België. We landen 

opnieuw in Charleroi. Vanuit Charleroi vertrekken we zelf met 
het openbaar vervoer richting ons groot kamp. 
 

Van – naar Uur van vertrek Uur van aankomst 

Palma  - Charleroi 06:50 09:10 

 
Vliegen doen we met onze favoriete luchtvaartmaatschappij 
Ryanair.  
 

 
 
 
  



Papierwerk 
 
Onderstaande papieren breng je zeker in orde voor het vertrek 
naar Mallorca. Lees dit dus aandachtig en breng alles tijdig in 
orde! 
● Geldige identiteitskaart 
● Toelating van de ouders dat jullie mee mogen met ons naar 

het buitenland. Omdat jullie minderjarig zijn moeten jullie 
toestemming hebben van je ouders om mee te mogen. 
Deze toestemming moet je op het gemeentehuis bij de 

dienst bevolking gaan halen (of online).  
● Medische fiche, online bij de inschrijvingen. 
● Kopie van de identiteitskaart. Deze mag je mee afgeven 

met de andere documenten. 
● Studentenkaart => zeer belangrijk om korting te krijgen. 
● Europese ziekte verzekeringskaart 

 
Wat breng ik binnen bij de leiding? 
Volgende formulieren moeten binnengebracht worden bij Lene 

(Gilseinde 67, Ravels). Deze breng je binnen vóór 10 juli, zodat 
deze documenten gebundeld kunnen worden en de leiding deze 
mee kan nemen op kamp voor moest er iets gebeuren.  
● Toelating minderjarige gemeente 
● Medische fiche 
● Kopie identiteitskaart 

 
Nota: 
De Europese ziekteverzekeringskaart is 
enkel bruikbaar als je tijdelijk in het 

buitenland vertoeft. De reden van je 
verblijf (vakantie, studies, werk, …) 
speelt geen rol. De kaart bewijst dat je 
in orde bent met de ziekteverzekering. 
Als je medisch noodzakelijke zorg geniet, geeft ze recht op de 
terugbetaling door een buitenlands ziekenfonds. 
 
Deze kaart is dus ook geldig in Spanje, maar vergeet zeker de 
datum niet te checken!  



Ik ga op reis naar Mallorca en ik neem mee… 
 
Dit is een zeer belangrijke lijst! Lees hem goed door en houd 
hem bij de hand als je je rugzak maakt. Let ook op de gouden 
tips bij het inladen van je rugzak. Het persoonlijk materiaal is 
hetgeen je zelf mee moet nemen. Het groepsmateriaal wordt 
verdeeld over de jins en de leiding. Wanneer je vragen hebt over 
wat je mee moet nemen, aarzel dan niet om het te vragen aan 
de leiding. Wij zijn namelijk ervaringsdeskundigen om jullie raad 
te geven wanneer nodig. ;)  

 
● We vragen jullie om een lunchpakket mee te nemen want 

van 12 tot half 8 zijn we onderweg en na het landen, reizen 
we meteen naar onze eerste slaapplaats.  

●  Persoonlijk materiaal in trekkersrugzak (60-70l)  

✔ Slaapzak => als je een zomerslaapzakje hebt, kan je 
die best meenemen  

✔ Matje (zo klein mogelijk) 

✔ eventueel opblaasbaar kussen (je kan ook een trui 

gebruiken als kussen)  

✔ Sjaaltje, hemd (uniform aandoen bij vertrek) 

✔ 1 paar stapschoenen of wandelsandalen  

✔ 1 paar schoenen naar keuze  

✔ Gamel, bestek, beker  

✔ Drinkbus (waterdicht!)  

✔ Toiletgerief => je kan ook onderling afspreken dingen 
te verdelen (= minder gewicht!), zoals zonnecrème, 
aftersun, shampoo, tandpasta… 

✔ Wasgerief (washandjes, handdoeken)  
=> sneldrogende handdoeken (Decathlon) zijn 
aangeraden 

✔ Zwemgerief  

✔ Regenjas  

✔ Ondergoed en sokken  

✔ Bewegingskledij (korte broeken, T-shirts, topjes,…) 
=> geen overdaad natuurlijk! Je kan beter iets wassen 
tussendoor!  

✔ Lange broek en warme trui  

✔ Wipp-express, ultrawit en super schoon (om je kleren 

te wassen)  



✔ Grote vuilniszak of hoes voor rond je rugzak (mocht 

het regenen)   

✔ Zakmes (niet in handbagage) 

✔ Zaklamp  

✔ Pet en zonnebril  

✔ Keukenhanddoek!  

✔ Blarenpleisters  

✔ Reispilletjes of andere medicatie (bijsluiter of kopie 
meenemen!)  

✔ Identiteitskaart  

✔ Kaartje van de mutualiteit  

✔ Rugzakje (voor lunchpakket en drinken als we op 
dagtocht zijn)  

✔ Zakgeld  

✔ Foto van je geliefde, of van je mama  
 
● Groepsmateriaal zal verdeeld worden onder ons allen op 

maandag 15 juli om 19u. De locatie communiceren we nog 
in Whatsapp.  

✔ Vuurtjes  

✔ Kookpotjes  

✔ Iglo-tentjes (verdeling hiervan zullen we nog 

meedelen) (als je er zelf hebt zeker zeggen) 

✔ Kruiden  

✔ Toiletpapier  

✔ EHBO  

✔ Lucifers/aansteker  

✔ Kampdagboek  

✔ Touw  

✔ Wasknijpers  

✔ Afwasmateriaal  

✔ Totemboeken  
Er staat een limiet op de bagage van 20 kg voor je trekkersrugzak (voor het 

vliegtuig). We raden aan om zo weinig mogelijk gewicht mee te nemen. Dus 
10 kg is beter dan 20 kg! Al het materiaal dat je bij hebt, moet je zelf 
meesleuren. Langere wandelingen met de volledige rugzak zijn zeker niet 

uitgesloten. (Een algemene regel is dat je voor een volledige dag wandelen 
nooit meer dan 25% van je eigen lichaamsgewicht meezeult!)  



 

 

Gouden tips bij het inladen van je rugzak 

 
Gouden tip 1: Maak je rugzak niet te zwaar, je zal hem het hele 
kamp moeten torsen! Neem zeker geen overbodig gerief mee!  

Goudentip 2: Weeg je rugzak thuis eerst op de weegschaal: 15 
kg is goed, 10 kg is beter. (Denk eraan dat er nog 
groepsmateriaal bij komt)  
Gouden tip 3: Ook het inladen van je rugzak is belangrijk. Lees 
hieronder enkele tips of kijk eens op de website van Scouts & 
Gidsen Vlaanderen. 
● Steek alles wat bereikbaar moet zijn tijdens de tocht 

(regenkledij, zakmes, lunchpakket,…) op gemakkelijk 
bereikbare plaatsen, zoals de zijvakjes of het bovenste deel 
van je rugzak.  

● Prop je kleren in ‘foedraaltjes’ (aparte zakjes). Dat bespaart 
plaats en je vindt sneller wat je zoekt! (vb: zakje met T-
shirts, zakje met onderbroeken, ...)  

● Zware stukken steek je  best op schouderhoogte en zo dicht 
mogelijk tegen je lichaam, zo komt het zwaartepunt van je 
rugzak het best overeen met je eigen zwaartepunt.  

● Hang zo weinig mogelijk aan de buitenkant van je rugzak. 
Dit kan je uit evenwicht brengen. Sommige dingen kunnen 
wel aan de buitenkant bv. Matje, tentstokken, …  

● Vermijd scherpe of harde voorwerpen aan de rugzijde (om 
je rug te sparen) of tegen de rugzakwand (om scheuren in 
je rugzak te vermijden).  

● Stop alles wat kan lekken of droog moet blijven in 
waterdichte zakjes. 

● Laat de verschillende zaken in je rugzak nauw aansluiten 
zodat er geen holtes ontstaan. Elke holte is verloren plaats 
en kan je evenwicht verstoren. 

 
 

 



Kampprogramma 
 

Wat gaan we allemaal doen?  
 
Rondtrekken door Mallorca 
Tijdens ons kamp gaan we de cultuur en de natuur van Mallorca 
verkennen. We zullen slapen in iglotentjes, proeven van de 
typische Catalaanse gerechten en ook verschillende prachtige 
plaatsen op dit eiland bezoeken. We hebben dit kampprogramma 
opgesteld als leidraad voor onze reis. Ter plekke kunnen er nog 

een aantal aanpassingen gebeuren als we ergens langer willen 
blijven of een leuk alternatief ontdekken. We hopen dan ook op 
creatieve en avontuurlijke inbreng van onze jins! 
 
Je eigen potje koken 
Nadat we de voorbije jaren hebben kunnen genieten van de 
kookkunsten van onze lieve kookouders, gaan we nu voor onze 
eigen maaltijden moeten zorgen. Dit doen we met behulp van 
campingvuurtjes en andere kookvoorzieningen, die op de 

campings aanwezig zijn.  
 
Totemisatie 
Tijdens het kamp krijgen de jins een totem. We doen de 
totemisatie op kamp omdat je elkaar tijdens het kamp nog beter 
leert kennen. Je kan je karaktertje moeilijk 10 dagen verstoppen. 
Om een voorbeeld te geven van een totem, zijn hier de totems 
van de leiding: sfeervolle wasbeer (Yannick), zachtaardige 
blauwe draak (Lene) en behulpzame lassie (Fien). Denk voor het 
kamp gerust al eens na over de karaktereigenschappen van je 

mede-jins. Ook wij gaan dit van te voren al eens goed bekijken, 
dan zal de totemisatie juist iets vlotter verlopen. Dit is de website 
www.scoutsengidsenvlaanderen.be waar jullie alle totems die er 
bestaan terugvinden. Op kamp gaan we steeds met de totemapp 
werken. Je mag deze alvast downloaden! Een goede 
voorbereiding gaat heel handig zijn aangezien we 15 totems en 
voortotems gaan moeten zoeken. 
 
Genieten 
Dit gaan we doen met volle teugen, van Mallorca, van de 

zomervibes en van elkaar!! 
 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/


Planning: 
 

Woensdag 17 juli Aankomst luchthaven Palma + reizen 
naar eerste slaapplek in El Arenal 

Donderdag 18 juli 
Reizen naar de natuur en slapen in een 
refuge 

 

Vrijdag 19 juli 15 km wandelen naar Lluc via de GR221 

Zaterdag 20 juli Lluc 

Zondag 21 juli Lluc 

Maandag 22 juli Lluc 

Dinsdag 23 juli Lluc + Alcudia 

Woensdag 24 juli Alcudia 

Donderdag 25 juli Alcudia 

Vrijdag 26 juli Alcudia 

Zaterdag 27 juli Alcudia + Palma 

Zondag 28 juli In de nacht vertrekken naar België.  



           
 
 
Woensdag 17 juli  
We komen aan in de luchthaven van Palma en reizen direct 
naar El Arenal waar we tussen 21u en 22u zoeken in te checken 
bij onze eerste slaapplaats. In de avond kunnen we genieten 
van een mooie strandwandeling in het jeugdige en levendige 
vakantieoord. 

 
 
Donderdag 18 juli 
In de namiddag nemen we enkele bussen om naar refugi de 
Cuber te gaan. Een refuge is een huisje waar wandelaars kunnen 
overnachten. We moeten genoeg inkopen doen voordat we 
vertrekken want we komen gedurende 24u geen enkele winkel 
tegen. 

 
 
Vrijdag 19 juli  

Misschien wel de zwaarste dag van ons kamp, 15 km wandelen 
door de bergen en natuur van Mallorca richting het mooie Lluc.  
In Lluc verblijven we 4 nachten om nog verder van de mooie 
natuur te genieten.  
 
 
 
 
 

 
 



Zaterdag 20 tot maandag 23 juli 
Op de camping in Lluc liggen we vlakbij het klooster Santuari 
de Lluc. Hier gaan we zeker een bezoekje brengen. In Lluc zijn 
er ook mooie wandeltochten en is er een zwembad vlakbij de 
camping.  
 

 
 
dinsdag 23 juli tot vrijdag 26 juli 
We verblijven op een topcamping in de buurt van Alcudia. Wij 
huren hier fietsen aangezien ons verblijf redelijk ver weg is van 

de stad. Verwacht je aan zonnen op het strand, een fietstocht, 
cliff diving, een boottocht, …  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



zaterdag 27 juli 
Op onze laatste dag op Mallorca reizen we van Alcudia richting 
Palma. Hier kunnen we de stad verkennen en voor de laatste 
keer op het strand liggen.  
 
 
zondag 28 juli 
Na een heel vroege vlucht landen we terug in ons Belgenlandje 
en kunnen we onze reis richting groot kamp in Sint-Niklaas 
aanvatten. 

 
 
 
wist-je-datjes over Mallorca 

- Mallorca heeft een totale oppervlakte van 3.625 km² (provincie 

Antwerpen is 5.876 km²). 
- Manden gemaakt van palmbladeren zijn een kenmerkend 

ambacht op het eiland. 

- Een typisch Mallorcaans gerecht is tumbet, een groente 
ovenschotel met courgette, aubergine, aardappel, paprika en 

tomaat. Arroz brut is ook een traditioneel recept met vlees, 

rijst en groenten. 
 

 
Taal 
Er wordt voornamelijk Catalaans gesproken in Mallorca. In de 

toeristische regio’s spreken de mensen ook wel Spaans en Engels 

(hopelijk ;)). Maar het is aangeraden om toch eens een woordenlijst 
te raadplegen en een beetje te oefenen. 

 

Hulpdiensten: 
Algemeen alarmnummer: 112 

 

Kraanwater 
Je kan in Mallorca best niet van het kraanwater drinken. Wij 

voorzien altijd flessenwater. 

 
Elektriciteit 

In Mallorca worden dezelfde stekkers en stopcontacten gebruikt als in 

België. Een reisstekker heb je dus niet nodig.  
 

 


